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en 


ar, birleşin ?: 


Ke en DİSK” 
sia, İSCİ düşman, yiyici ser Rus Beşinci kolundan 


49 kurtaralım! 


-i teni 
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A pnas Ertürk-Meriç-Türkler çetesi | iç: 


4 Rus uşaklığı, işçi düşmanlığı, 
A grev kırıcılığı, yiyicilik 


“işçi sınıfı, yedikleri her kuruşun ve bütün ihanetlerinin hesabını tek tek soracaktır!. 


Revizyonistler DİSK 6.Kongresine bir faaliyet raporu sunacaklar. Her zaman yaptıkları gibi 


bu raporda da gerçek faaliyetlerini yazma ü iç-Tü : yacaklar. Ertürk-Meriç-Türkler i a aon be lie Ee y lar. ç er çetesinin gerçek faa-Gani ig grevlerde, işçi mücadelelerinde, işçi parasının kullanılmasında, gizli kongreler-İşçi sınıfı bugün revizyonist çetenin faali inin ç i yetlerinin ancak hanesinde daha yüzlerce suçun yazılı olduğunu tahmin etmek 


işçi sınıfından hiç bir şey gizleyemeyeceklerdi i i bui khia dadır. Ertürklerden, Meriçlerden, Tüvilerler de > İşçi sınıfımızın eli bu ihanet çetesinin yakasın- 


liyetlerinin hesabı teker teker sorulacaktır. en a im sip İşte revizyonist çetenin 3 yıllık gerçek faaliyetinin bilinen kısmı : 


bir kısmını biliyor. Bilinmeyenler ise güç değil. Ama revizyonistler 


YİYİCİLİK VE SENDİKA AĞALIĞI 


o ei grevi sırasında toplanan paradan 100 milyonu cebe 

o Yeni Çarların reklamını yapmak üzere satın aldıkla iti zetesini çıkarmak için işçi aidatlarından 8,5 meyli im 

4,5 milyon lira borcu olan bu gazeteyi, hesapları Kongrede ortaya çıkmasın diye alelacele Maden-İş 'e satmak, 

© 2 Eylülde DISK 'in hesabından çektikleri 2,5 milyonu Politik: ya devretmek. 

e İSTA adlı paravan şirkete DİSK kasasından milyonlarca lira para 

| ödemek. MESS grevcilerini ayda 700 lira ile açlığa mahkum 

ederken, revizyonist Oya Baydar ve Aydın Engin'e 100 bin lira 

j aylık bağlamak. 

İGD, İKD gibi Rus uşağı dernekleri sendika parasıyla beslemek. 

İGDTi besemelere sadece Bursa'daki bir mitinge gitmeleri için 

60 bin lira cep harçlığı dağıtmak. 

e Almanya'daki işçilerden toplanan 60 bin Markla altlarına arabalar çekmek. 

» İşçilerden DİSK-KENT adıyla topladıkları paraları Ümit adlı müteahhitle birlikte iç etmek. "DİSK-KENT reklam masrafı" adı altında Politika gazetesine yüz binlerce lira akıtmak. 
Mehmet Ertürk'ün aldığı çürük raporu için Maden-İş kasasından 
100 bin lira rişvet vermek. 

. Maden-İş inşaat şefi Nurol'un zimmetine 270 bin lira geçirdiğini gösteren dosyayı hasıraltı etmek, Bu adamın mahkemeye verilmesini önlemeye çalışmak. 

ə 1 Mayıs afişini yapması için Beşinci Kolun adamı "ressam" Orhan Taylan a 100 bin lira vermek., 


İŞÇİ DÜŞMANLIĞI VE 
GREV KIRICILIĞI 


sına duvar çekmek. 


patmasına seyirci kalmak. Tuğbay, yarı yolda bırakmak. 


başyardakçılığını yapmak. Olay sonrasında suçu - yüklemeye çalışarak Kontr-gerillayı gizlemek. 


çerlemek. Direnişten sonra patronların işç 


N 


xa 


Wi j 


e Altı aydır siren MESS grevleri boyunca işçi sınıfını açlığa mahkum etmek. MESS grevcileri ile işçi sınıfımız ve bütün halk ara- 


N ; abire ida 
Elka'da; Profilo 'da , Türk Telefon'da, Uğurgül'de, Çamgaz da, x Şahsuvar'da, Koçak Dermir-Çekme'de, PDK'da grev kırıcılığı yapmak. Patronun Termo, Dev-Metal,U AS, Sevil iie ki 

i Ege Sanayi fabrikalarını kanunsuz bir şeki e ka- a inek Çelik Büro, Tekinal Sinateş. 
Asmetal gibi fabrikalarda işçileri sendikalaşma mücadelelerinde 


i ildiği 1 Mayıs olaylarında Kontr-gerillanın e 36 yurtseverin katledildiği 1 May y Pil dalma 


i 2 iriştiği mücadeleyi arkadan han- e İşçi sınıfının DGM'ye karşı giriştiğ e 


kalmak. Bazı yerlerde işçi atmada patronlarla işbirliği yapmak. 


o İGD'li bedemeleri fabrikalara fedai olarak dikip, işçilere saldırtmak. 

e Kendilerine karşı gelişen muhalefeti bastırabilmek için, işçiler arasında ispiyon şebekeleri kurmak, işçileri fişlemek, sorguya çekmek, dayakla, ölümle tehdit etmek. Patrona ve polise ihbat etmek. 


e İşçi sınıfından gizli, sahte Maden-İş Kongresi tezgahlamak. Bu 


Kongrede işçi sınıfının nefret ettiği Halit Erdem gibi Rus uşaklarını tekrar sendikanın tepesine oturtmak. 

e Sendika içi demokrasiyi tamamen yok etmek. Yurtsever sendikacıları görevlerinden almak, ihraç etmek. Onlarca sendika görevlisini 13. maddeden işten attırmak. 

e Demir-Döküm'den, Java Motor'dan, Profilo'dan , Simko'dan, Arçelik'ten, Philips'ten, Boronkay 'dan, Uzel'den, Tezsan'dan, Telra Televizyon'dan, Elektronal'den, Grundig 'den ve daha birçok fabrikadan yüzlerce devrimci işçiyi patronlara listeler vererek işten attırmak. 

e İşçilerin devrimci yayın organlarını takip etmesini, devrimci kuruluşlara gitmesini yasaklamak. 

o İşçilerin birbirleriyle ve halkla birleşmesini ve dayanışmasını engellemek. Elka grevini, Profilo ve Uğurgül direnişlerini. tecrit ederek kırılmasına yol açmak. 

e. DİSK ve TÜRK-İŞ'li işçilerin birlik isteğinin önüne dikilmek. 
İzmir'de MC'ye karşı yapılan uyarı direnişinde, yol işçilerinin grevinde ve Garanti Bankası grevinde olduğu gibi DİSK li işçilerin sınıf kardeşlerini desteklemelerini önlemek. 


RUS USAKLIĞI 


e DİSK'i İBilen'in talimatıyla sahneye konan UDC adlı Rusya'ya hizmet cephesine alet etmeye çalışmak. ar ə DİSK toplantılarında “Yaşasın Rusya” diye bağırtmak için adam kiralamak. izi e DİSK'in bütün olanaklarını İGD, İKD gibi Rus uşağı örgütlerin emrine vermek. - e DİSK'i ve Maden-İş ï uluslararası revizyonist kuruluşlara sokma- a çalışmak. i 
S Bigo Rus uşağını uzman, sendikacı adı altında DİSK e doldurmak. Bunlara gene işçi sınıfının aidatlarından yüksek ücretler ödemek. 
o DİSK yayın organlarını Rusya'nın TASS ajansına çevirmek. 
ə Sendikanın eğitim seminerlerini, sosyal-emperyalızmın reklam " toplantıları haline getirmek, i RE. 
e Sosyal-emperyalistlerin ortaya attığı “silahsızlanma , 'yumuşama", “Helsinki ruhu g propagandalarıyla işçi sınıfını zehirlemeye çalışmak. ; > e Rusya'yla saldırmazlık paktı imzalanmasının reklamını yaparak, yurdumuzu Yeni Çarlara tedim etmeye çalışmak. 
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DISKIN 
KURULUŞ BİLDİRİSİ 


SORUMLULUĞU 
HATIRLATIYOR 


DİSK'in 6. Genel Kurulu arifesinde bütün yurtsever sendikacılara ve delegelere iki tarihi belge hatırlatmak istiyoruz. 


12 Şubat 1967'de Türk-İş'ten ayrılarak 
DİSK'i kuran sendikacılar, yayınladıkları "Türk-İş Üyeliğinden Ayrılma Hakkında Rapor" ve "DİSK Kuruluş Bildirisi” adlı belgelerde şunları (o belirtiyorlardı: 


"Türk-İş milli bir kuruluş olmaktan çıkmış, Amerikan yardımlarıyla ayakta duran bir kuruluş olmuştur. 


""Türk-İş yurt gerçeklerine-ve Türkiye şartlarına aykırı bir eğitim politikası gütmekte, Amerikan hükümetinin 
Türkiye'ye uygulatmak istediği sendikacılık politikasına göre hareket etmektedir. 


“Türk-İş tam bağımsız kişiliği olan, onurlu 

bir politika izlenmesini isteyenlere karşi . yalnız Amerikalıların çıkarlarına göre 

ayarlanan bir düzeni kurma eğilimindedir.” 


"Bizler, Türk işçi sınıfının tüm çıkarları. 
hakları ve özgürlükleri ve de onuru için bir araya geldik. Emperyalizmin, devletimizin ve milletimizin hayatına yeniden kastetme çabalarının arttığı ve bir avuç aracının, kapkaçcının ve sömürücünün bu çabalara katıldığını gören bizler, büyük Atatürk'ün daha 1921'de ilan ettiği gibi bizi mahvetmek isteyen emperyalizme karşı ve bizi yutmak isteyen kapitalizme karşı'savaşmaya andiçmiş sendikacılarız. " 


Aradan on yıl geçti. DİSK'in Onuncu Kuruluş Yıldönümü toplantısında DİSK'e çöreklenmiş bir avuç Rus uşağı» kiraladıkları adamlarına “Yaşasın Rusya” diye bağırtmaya kalkıştılar. Emperyalizme karşı mücadele azmiyle kurulduğu açıklanan DİSK'in toplantılarında; günümüzün en azılı emperyalisti Rusya'ya "yaşasın" deniyor. 


Yukarıdaki belgede yer alan "Türk-İş" kelimelerinin yerine "Ertürk-Meriç-Türkler çetesi" sözlerini ve "Amerika"'nın yerine "Rusya"yı koyarsak bugünkü durum açıklanmış olur. 


Öyleyse; on yıl önce "bizi mahvetmek isteyen emperyalizme karşı ve bizi yutmak isteyen kapitalizme karşı savaşmaya andiçmiş" olan ve bu sözüne ihanet etmeyen bütün yurtsever sendikacılara ve delegelere bugün düşen görev DİSK 'teki Rus Beşinci Koluna karşı mücadele etmektir. DİSK'in 6. Genel Kurulunda yapılması gereken işte budur! 


On yıl önce sarı sendika çemberini kıran işçi sınıfımız,kendine vurulmak istenen revizyonist prangayı da mutlaka paralayacaktır. İşçi sınıfımız bütün halka önderlik ederek, Türkiye'nin hayatına kasteden Sovyet sosyal-emperyalistlerini ve uşaklarını yıkacaktır. 


—> 


Revizyonist ağalara elini uzatan, 

halkın desteğini kazanmaz. 
nefretini kazanır. 
Onlarla 

mücadele eden ise, halkla birleşir. 


Ecevit ve CHP yöneticileri 


sorumluluklarını hatırlamalıdırlar. 

Sahte TK P'ye karsı mücadele 

UDC sahtekarlığına karsı açık tavır almadan yürülülemez 


DİSK Kongresi ve 
CHP'li sendikacıların 


sorumluluğu 


DİSK Kongresine bir hafta kaldı. Bir yanda Mehmet Ertürk-Aydın Meriç-Kemal Türkler çetesi, öbür yanda DİSK'in tabanın- daki yüz binlerce işçi ve revizyonist çeteye karşı çıkan sendikacılar. İşkembeleri işçilerin alın terinden çaldıkları milyonlarla dolu olan Rus uşaklarından herkes nefret ediyor. 
Revizyonist ağalar artık kimseden destek umacak durumda değil. Yalnızca efendileri Brejnev'e güveniyorlar, Mevkilerini korumak için ustası oldukları gangsterlik yöntemlerinden başka silahları kalmamıştır. 
Düzmece kongrelerle, delege listelerinde sahtekarlıklar yaparak, gerici tüzük oyunlarıyla, zorbalık, tehdit ve şantajla DİSK içindeki sultalarını sürdürmeye çalışmaktadırlar. Tamamen köşeye sıkışmış bulunan revizyonist çeteyi alaşağı etmenin zamanı 


gelmiştir. Revizyonist ağaların yıkılması, 


DİSK üyesi işçilerin, bütün işçi sınıfımızın, bağımsızlık ve devrim isteyen halkımızın güçlü bir talebidir. 


Şimdi önemli olan mesele, revizyonist çeteye karşı kararlı mücadele edip etmemektir. Özellikle CHP'li sendikacıların önünde duran soru budur: Yüz binlerce işçinin istediği yönde mi davranılacaktır, yoksa revizyonist saltanatın bir süre daha ayakta kalmasına yol açacak uzlaşmalara mı gidilecektir? 


Evet, Rus Beşinci Kolu DİSK'in tepesine paraşütle indirildi. Yıllarca işçilerin alın terini çalan ve ipliği pazara çıkan Kemal Türkler'e attıkları kancaya tutunarak tepelere tırmandılar. Ancak şimdi geldiğimiz noktada, CHP ve CHP'li sendikacılar açısından tespit etmemiz gereken başka gerçekler de vardır. 


CHP'nin ve CHP'li sendikacıların DİSK içinde .birtakım mevkileri ele geçirmek veya elde tutmak için revizyonistlerle uzlaşmak gerektiğini sanmaları, Beşinci Kolun işini kolaylaştırmıştır. Öte yandan CHP uzun süre DİSK içindeki revizyonistlerin belli bir oy potansiyeline sahip olduklarını düşünmüş ve kendini onların desteğine muhtaç hissetmiştir. Şüphesiz bütün bu tutumların temelinde, ünlü "Rusya'ya güven verme" siyaseti yatmaktadır. 
Revizyonist çete, şimdi oturduğu koltuklara, aynı zamanda CHP'nin ve CHP'li sendi kacıların omuzlarına basarak yükselmiştir. 


Şimdi revizyonistlerle uzlaşmanın ne derece zararlı ve izlenen siyasetlerin ne kadar hatalı olduğu açıkça ortaya çıkmıştır. Revizyonist çete, işçilerin alın terini ölçüsüz bir şekilde har vurup harman savurarak, DİSK'i Rus sosyal-emperyalistlerinin aleti yapması için her çareye başvurarak, işi 


DİSK'i basıp sendikacıları hapsetmeye kadar vardırarak işçi sınıfının ve halkın azılı düşmanı olduğunu gösterdi. Revizyonistler bütün bu yaptıklarıyla işçi sınıfının ve halkın nefretini kazandılar. İşçiler, Kartal ve Alibeyköy'de olduğu gibi, artık onları tekmelerle kovalamaya başladı. 


Revizyonist çete en küçük bir güce, işçi sınıfı içinde bir etkinliğe sahip olmadığını bizzat kendisi herkese gösterdi. Şimdi açıkça görülmektedir ki, revizyonist ağalara elini uzatan, güç kazanmaz güç kaybeder. 
Halkın desteğini kazanmaz, nefretini kazanır. Onlarla mücadele eden ise, halkla birleşir. Halkın desteğini alır. 


Güç katmak şöyle dursun, revizyonistlerin CHP'yi parçalamak istedikleri de bugün artık ortaya çıkmış bulunuyor. Onlar DİSK'e sızarken CHP'den yararlandılar. 
Hatta bu amaçla CHP'li pozlarına girdiler, CHP'ye sızmak için ise DİSX'te elde ettikleri mevkilerden yararlanriaya çalıştılar. 
Daha sonra kendilerini bir güç gibi gösterip milletvekilliği pazarlığına giriştiler. Sahte TKP artık CHP'yi bölmekten açıkça sözetmektedir. Aslında revizyonistlerin CHP' ye karşı tutumu, Ecevit'in sözlerinde en veciz ifadesini buldu : Onlar CHP'nin sırtından kan emerek güç toplamaya çalışan kenelerdir. Devrimcilerin başından beri söylediklerini hayat kısa zamanda doğrulamıştır. Beşir.ci Kol, izlediği emperyalist uşağı siyasetle ve kendinden olmayan herkese sopa sallayarak ne mal olduğunu ortaya koymuştur. 


Revizyonist Ertürk-Meriç-Türkler çetesiyle uzlaşmak, artık halka ve ülkeye karşı ağır bir sorumluluk niteliği kazanmıştır. 
Şimdi bütün işçilerin ve halkın gözü DİSK Kongresindedir. Revizyonist çetenin alaşagı edilmesi için bütün güçler seferber edilmeli, bu işçi düşmanlarına, bu vatan hainlerine karşı herkes birleşmelidir. Revizyonist çete alaşağı edilmeli, bütün suçları bir bir ortaya konarak hesabı sorulmalı, İ.Bilen revizyonistinin halk düşmanı UDC önerisi revizyonist çetenin suratına çarpılmalıdır. 


Ecevit ve CHP yöneticileri sorumluluklarını hatırlamalıdırlar. Sahte TKP'ye karşı mücadele, UDC sahtekarlığına karşı açık tavır almadan yürütülemez. Sahte TKP'nin bölücü ve yıkıcı taktiklerinin boşa çıkarılması Rus Beşinci Kolunun açıkça hedef alınmasına bağlıdır. Bu bir yurt görevidir ve CHP'liler de dahil bütün yurtsever halkın talebi budur. 


İşçi sınıfımız Ertürk-Meriç-Türkler çetesinin kendi can düşmanı olduğunu mücadele içinde görmüştür. Hiç bir entrika onları ayakta tutamayacaktır. 
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Rus devlet tekelleri 


Türkiye topraklarında at oynatacak 


Bu tekellerin çoğu bugüne kadarki çeşitli Rus yatırımlarının sahibidir. Bir kısmı ise faaliyete yeni geçmektedir 


1. TİAJPROMEYPORT 

2 TSVETMETPROVWE YPORT 
3. SELKHOZPROMEXPORT 
4. TECHNOPROMEXPORT 

5. NEFTECHİMEXPORT 
6. 
7 


PROMMASHEXPORT 
STANKOIMPORT 

8. MACHİNOE YPORT 

9. ENERGOWACHE YPORT 


RUSYA'DA 
DEVLET VE KAMU 


MALLARI HIRSIZLIĞI 
SALGIN HALİNDE 


Sovyet basınında yer alan haberlere göre, 
1976 yılında Rusya'da işlenen tüm suçlar içinde devlet ve kamu malları hırsızlığı birinci sırayı almaktadır. Rusya'da işlenen her dört suçtan birinin devlet ya da kamu malları hırsızlığı suçu olduğu da yine basında belirtilmektedir. 


Rus tekelci burjuvazisi halkı azgınca sömürmekle de doymuyor anlaşılan. Fabrika ve süpei market müdürlerine kadar Rus bürokrat burjuvazisi artık yönettikleri işyerlerini de soyup sogana çeviriyor ve karaborsada satıyorlar. Revizyonistlerin öve öve bitiremedikleri "sosyalizm" de bu olsa gerek. Nitekim Türkiye 'deki-revizyonistler de şimdiden işçilerin sırtından milyonlar vurup apartmanlar dikiyorlar. 


Aşağıdaki karikatür Rusya'da yayınlanan "KROKODIL" adlı derginin 20 Kasım 1975 tarihli sayısından alınmıştır. 
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15 MART ANLAŞMASIYLA 
Türkiye'de 
- sosyal-emper önündeki tüm en 


AYDINLIK GAZETESİ 


© WC, TÜRKİYE HÜKÜMETLERİNİN SOV- 
YET SERMAYE İHRACINI BÜTÜN SEKTÖR- 
LERDE TEŞVİK ETMESİ ŞARTINI KABUL 
ETTİ. BU İLİŞKİLERİ DEĞERLENDİRECEK SÜREKLİ BİR KARMA KOMİSYON KURUL- 
DU. 


MC. iktidarı ile Sovyet sosyal-emperyalistleri arasında 15 Mart 1977'de imzalanan "ekonomik işbirliğinin geliştirilmesi anlaşması", 21 Kasım 1977 tarihli Resmi Gazetede ilan edildi. Bu anlaşmayla, Sovyetler Birliği'nin Türkiye'ye ihraç edeceği sermaye üzetinde- ki bütün kısıtlamalar kaldırıldı. Artik Yeni Çarlar, istedikleri alana, istedikleri miktarda sermayeyi, istedikleri süreyle yatırabilecekler. Sovyetler Birliği, gerek 


Ekonomi Grubunun Yorumu 


© SOSYALEMPERYALİSTLER YENİ BİR 
SAFHANIN BAŞLADIĞINI SÖYLÜYORLAR. 
ARTIK YENİ ÇARLAR HİÇ BİR RESMİ AN- 
LAŞMA OLMAKSIZIN KAMU SEKTÖRÜNE 
VE ÖZEL SEKTÖRE İSTEDİĞİ MİKTARDA 
KREDİ VEREBİLECEK. 


Türkıye devletine, gerek kamu iktisadi teşebbüslerine, gerekse özel sektöre istediği gibi kredi verebilecek. 

Bu anlaşmayla sosyal-emperyalist sermaye ihracı üzerindeki bütün denetim imkanları kaldırılmış, Türkiye ekonomisinin kapıları Yeni Çarlara ardına kadar açılmıştır. Böylece Sovyetler Birliği, Amerikan emperyalizminin yurdumuzu sömürmekte kullandığı bütün iktisadi ayrıcalıkları elde etmiştir. Sovyetler Birliği, devletten 


KGB, terörist şebekelerin arkasında! 


(Bu yazı, Belçika Marksisi-Leninist Komünist Partisi Merkez Komitesi Organı CLARTE' nin 17-23 Kasım 1977 tarihli sayısından çevrilmiştir. Terörizmin bugün kimin hizmetinde olduğuna ışık tutması açısından yayınlıyoruz.) 


Paris'te bir dizi terörist suikastn kamuoyunu altüst edişinden bu yana pek zaman geçmedi. Tutuklamalar olmuştu. Kübalı diplomatlar suçüstü yakalanmış ve sinır dışı edilmişlerdi. Bir Sovyet diplomatı da bu işe karışmıştı. Teröristler arasında bir hesaplaşma olmuş; bazıları tasfiye edilmişlerdi. Çetenin başı, KGB ajanı olarak tanınan Venezuellalı Carlos (Karlos) kaçmayı başarmıştı. Daha sonraları, terörist eylemin patlak verdiği birçok yerde Carlos'un izi- ne raslandığı bildirildi. 


ADI JULİEN YA DA 
RAYMOND 
KENDİSİ İSE CURİEL 


Temmuz-Ağustos 1969. Genç 
Fransız bayan Michele Firk, sahte bir ad altında Guetamala'ya gelir. 
28 Ağustosta ABD elçisi öldürülür. Polis, maşa durumundaki bazı kimseleri yakalar, Onlardan giderek elebaşıya varılır. Elebaşı, Michâle Firk'ten başkası değildir. Yakalanmak üzereyken intihar eder. 
Yakalanan suç ortakları konuşurlar: Hepsi de Fransa'da oturan, 
Jülien ya da Raymond isminde birinden emir almaktadırlar. 


Yeni olaylara gelince. Bunlar, kötü bir casus romanındaki serüvenleri andırıyor. Oysa, hepsi de gerçek! 

Temmuz 1974. Bir gümrük memuru, Japon yolcu Furya Yataka'nın üstünü arar. Dört pasaport ve bir siri mektup bulur. Furya 
Yataka, sözde "Japon Kızıl Ordusu" (Japonya Baader'i denebilecek bir çete) üyesidir. Soruşturma, sahte pasaport uzmanı Ha- 


bermann isminde birinin tutuklanmasıyla sonuçlanır. Bu kimse 
Curiel isminde bir Fransizla ilişkidedir. 

Ağustos 1975. Breyten Breytenbach, Güney Afrika'ya sahte pasaportla girmeye çalışırken yakalanır, Dokuz yıllık hapis cezasına çarptırılır. Amacının ne olduğu “konusunda hiç bir şey söylemez ama Paris'te oturan Julien ya da 
Raymond isminde birine bağlı olarak çalıştığını itiraf eder. Bu kimsenin "Solidarité" ("Dayanışma") kuruluşunu yönettiğini açıklar, 
Polis soruşturması Julien, Raymond ve Curiel'in tek ve aynı kişi olduğunu ve Henri Curiel adındaki bu kimsenin, Sovyetler hesabına, kısa bir süre önce Mısır'da sahte bir komünist partisi -elbette komünistlikle hiç ilgisi olmayan ve bu ülkede Sovyet komplolarının aracı olan bir komünist partisikurduğunu ortaya koymakta geçikmez. 


KGB'NİN PENÇESİ 


Sayın Bay Henri Curiel, Carlos'un faaliyetlerine daha önce de bulaşmış, ancak serbest bırakılmıştı. Şimdi de İngiltere'de suçüstü yakalanan Blake isimli bir 
KGB ajanının, Curiel'in akrabası ve yakın bir dostu olduğunu görüyoruz. 

Bütün bunlar, Curiel'in yönettiği "Solidarité" kuruluşunun üzerinde durulmasını gerekli kıldı. 
Oysa bu şirket isim değiştirmişti. 
Resmi kayıtlarda oturaklı bir anonim şirket görünümündeydi: " Yardım ve Dostluk" Ticaret ve Mümessillik Şirketi. Kurucusu Ray: 
mond Briotti, ticari yöneticisi 


Bernard Riguet. Her ikisi de revizyonist Fransız Komünist Partisi üyesi. Daha da ilginci, bu "Yardım ve Dostluk" şirketinin Sovyet 
Devlet Bankasının Fransa'daki şubesi “Kuzey Avrupa Ticaret Bankası”na bağlı olmasıdır! Fransız revizyonist partisi üyesi ve eski milletvekili Boisson'un yönettiği bu yasal Fransız bankası, idarecilerinin hepsi Fransız revizyonist partisinin güvenilir adamlarından oluşan Sovyet-Fransız şirketleri nin tümünün sağladığı kârları elinde toplamaktadır. Bu banka, Fransız revizyonist partisinin sağmal ineğidir! 
KATİLLERİN YANINDA 


Lafı uzatmaya ne gerek: var? 
Afrika'da, Latin Amerika'da, daponya'da ve Fransa'da terörist lerden bir ağ ören bu Curiel'in kim olduğu açık değil mi? 

Bugün Sovyetler Birliği, toplama kampları, psikiatrik hapisaneleri, işkencehaneleri, darağaçları olan faşist bir devlettir. Casusluk servislerini ve terörist katilleri kullanmasında şaşılacak birşey yoktur, Bunların görevi, saldırganlığın hizmetindeki provokatörlerin yararlanabileceği bir givensizlik ve korku ortamı yaratmak, karışıklık çıkarmaktır. 
Bunlar, karışıklık çıkararak, gerçek devrimcilerin eylemini baltalamayı amaçlamaktadırlar. Sosyal-emperyalizmi, . sosyal-faşizmi bütün gerçekliğiyle iyice kavramak gerekir. Sovyet gizli servisi KGB, birçok ülkede sabotajlar yapan, cinayetler işleyen yikıcı terörist şebekelerin temel unsurlarından biridir. 


21 Kasım tarihli Resmi Gazetede 


BİR TESLİMİYET VE 
SINIRSIZ SÖMÜRÜ BELGESİ 


yalist sermayenin? 
geller kaldırılıyor! 


devlete ekonomik: ilişkilerde gerçekleştirmeye çalıştığı Türkiye'nin baş sömürücüsü olma üstünlüğünü, artık özel sektörle olan ilişkilerinde de sağlayabilecektir. Zaten Yeni Çarlar, Türkiye'ye açılmış tüm kredilerin 2,5 milyar dolarının âlacaklısı durumundadırlar ve alacaklılar arasında birinci sırada yer almaktadırlar. Diğer yandan Sovyet sosyal-emperyalistleri, Türkiye'nin devlet yatırımlarında kullandığı 46 milyar liralık dış kredinin yüzde 25,83'ünü sağlayan baş tefecidir. Bu kredilerin yüzde 14,47 sini sağlayan Dünya Bankası ikinci sırada, yüzde 11,82 ini sağlıyan Dünya Bankası-Avrupa Yatırım Bankası-Federal Almanya ortaklığı ise üçüncü sırada yer almaktadır. (Turkey An Economic Survey TUSİAD) 


SOSYAL-EMPERYAT İST 
YAĞMADA YENİ AŞAMA 


Aslında bütün bu rakamlar, Sovyetler Birliği'nin 
15 Mart 1977 tarihli anlaşmayla kazandığı üstünlükler 
yanında dövede kulak kalmaktadır. Çünkü bu rakamlarla ifade edilen Rus sermayesi, geçmişte kalan bir döneme aittir ve çeşitli projelerle, zamanla ve milletlerarası anlaşhalarla sınırlandırılmıştır. Son anlaşmayla açılan yeni dönemde, Rus sermayesinin önündeki bütün bu engeller kalkmış durumdadır. Anlaşma diliyle ifade edecek olursak: "Uzun süreli ekonomik işbirliğini geliştirme anlaşmasının akdi ile Türk-Sovyet ekonomik ilişkilerinin daha da sağlamlaşması ve genişlemesi için sağlam bir hukuki temel yaratılmış olup iki ulke arasındakı ekonomik işbirliği yeni bir safhaya girmiş olacaktır. " 


Bu yeni safhaya nasıl gelinmiştir? 25 Mart 1967'de birinci safha başladı. Bu safhanın adı "ekonomik işbirliği", başka bir deyişle başlangıç safhasıydı. Bu safha yedi adet belirlenmiş proje ve bir milletlerarası anlaşmayla sınırlıydı. Açılan kredi miktarı 200 milyon dolar, borç faizi yüzde 2,5, ödeme süresi 15 yıldı, İskenderun ve Seydişehir 'deki hurda yığınları bu başlangıç safhasın- da başımıza bela oldu. 


9 Temmuz 1975'de ikinci safha başladı. Bu safhanın 
adı anlaşma diliyle "ekonomik işbirliğinin sürdürülmesi " safhasıydı. Bu safhada İskenderun ve Seydişehir'deki 
hurda yığınlarının kapladığı alanı genişletmek için 700 
milyon dolarlık bir ek kredi anlaşması yapıldı. Ayrıca yeni 12 belirlenmiş proje üzerinde anlaşmalar bağlandı. Bu 2 
projelerin dış kredi ihtiyacı 1,5 milyar dolara, borç faiziyüzde 4'e çıktı, ödeme süresi 10 yıla indi. Bu safhadaki bütün gelişmeler de milletlerarası bir anlaşmayla tek tek tespit edildi. 


8-17 Aralık 1976'da Moskova'da yeni bir safhaya ge-Çiş hazırlıkları başladı. Moskova'da imzalanan ve bir yıl gizli kalan bir anlaşmayla, sürekli bir karma Türk-Sovyet komisyonu kuruldu, MC hükümetinin enerji bakanı Sela- 
~ hattin Kılıç ve Sovyet Bakanlar Kurulu Dış İlişkiler Devlet Komitesi Başkanı S.A Skaçkov beraberce yeni ilişkiler planladılar. MC heyetinin başındaki kişinin teknik işlerle ilgili bir bakan, Sovyet heyeti başkanının ise siyasi işlerle görevli bir bakan olması dikkat çekici bir noktaydı. Bu durum Yeni Çarların Türkiye yle ilişkilerinin artık ekonomik ilişki düzeyinden siyasi ilişki düzeyi- ne çıkarma arzularını gösteriyordu. 


15 Mart 1977'de ücüncü safha, Sovyetlerin diliyle 
“yeni safha ' açıldı. Artık revizyonistler, dokuz yıl içinde yüzde 1200 artırarak 200 milyon dolardan 2,5 milyar dolara çıkardıkları sermaye ihraçlarının meyvalarını təplamak istiyorlardı. Bu yüzden daha önceki dönemdeki engellerin kaldırılmasını istediler, Devletten devlete eko- 


nomi" ilişkilerde sağladıkları üstünlü , Özel sektöre ve 


SIRA "SİYASİ İŞBİRLİĞİ” 
ANLAŞMASINDA! 


Rusya ile Türkiye arasında "ekonomik işbirliğini geliştirme" anlaşması Resmi Gazetede yayınlandı. Bu anlaşmayla yurdumuzun kapıları Rus sermayesine ardına kadar açılmış oldu. 

Anlaşmanın onaylanarak yayınlanmasının 
ilginç bir yönü de şudur: Bu anlaşmanın 15 
Mart 1977'de Moskova'da Dışişleri Bakanı Çağlayangil tarafından imzalanmasından sonra bir de ortak bildiri yayınlanmıştı. Bu ortak bildiri- de yakında siyasi bir belgenin de imzalanacağı şöyle ifade ediliyordu: 

"Taraflar yakın bir gelecekte vukubulacak yüksek düzeydeki bir ziyaret sırasında, Türkiye ile SSCB arasında dostane ilişkiler ve işbirliği konusunda siyasi bir belgenin imzalanacağını teyid ederler," 


böylece Türkiye ekonomisinin tamamına yaymayı amaçladılar. Sosyal-emperyalistlerin bu çılgın ihtirasları anlaşmada şöyle ifadesini bulmaktadır: "Akit taraflar, işbu anlaşma çerçevesindeki ekonomik, ticari ve teknik işbirliğinin ilgili Türk teşebbüs ve kuruluşları ile yetkili Sovyet kuruluşları arasında gelişmesini teşvik ederler. " Sosyal-empetyalistler açıkça "sizin sektörlerinizde at oynatacağız, ama bize seyis lazım'' demektedirler. Türkiye devleti, Rus sermayesi için bir engel teşkil etmemeli, aksine onun yurdumuza iyice yerleşmesi için yardımcı olmalıydı. İşte son anlaşma bu amaca hizmet ediyordu. 


BREJNEV'İN PENÇESİ 
EKONOMİNİN CAN DAMARLARINA 
UZ A VIYOR 


Sovyetler işe Türkiye ekonomisinin temel üretim alanları olan sektörlere sermaye yatırarak baslamıştı. 
Bu alanlar demir-çelik, demir dışı madenler, enerji, petrol rafinerileri ve kimyasal ara madde sanayileriydi, Bu alanları kontrol altına alan, Türkiye ekonomisinin bütününü denetleyebilir, Sovyetler Birliği, bugünkü yeni safhaya bu şekilde ulaştı ve şimdi hiç bir engelle karşılaşmaksızın ekonomimizin bütünü nü pençesi altına alma yolunda ilerlemektedir. Kısacası MC, Rusya ya elini verdi, şimdi Türkiye ekonomisi kolunu kurtaramaz duruma geldi. Ve son olarak, Demirel-Türkeşler Rusya Ya kayıtsız şartsız ekonomimize el atma imkanı veren bu utanç verici anlaşmaya imzalarını bastılar. 


Yeni safhanın henüz başlangıcındayız. Sovyetler Birliği bu safhada, Türkiye'deki ekonomik etkinliğini artırmak için elinden geleni ardına koymayacaktır. Esas amaci ise bu ekonomik etkinlikten yararlanarak, gırtlağına kadar borea batıracağı Türkiye Ye, siyasi işbirliği anlaşmasını dayatmaktır. Gittikçe artan askeri tehdit, sınırsız sermaye ihracı, yoğun kültürel sızma, Bütün bunlar Sovyet sosyal-emperyalistlerinin yurdumuzu tamamen yutmak için kullandığı yöntemlerdir. 


Yeni Çarlar geçmişteki bütün emperyalistlerin gittiği yoldan gidiyorlar. Bütün bu emperyalist yöntemleri, otuz yıldır Amerikan emperyalizmine karşı mücadele eden halkımız iyi tanımaktadır. Sovyetler Birliği, gerileyen Amerikan emperyalizminin yerini almak için büyük çaba harcıyor. Bu emperyalist hayduta karşı, yurdumuzun milli bağımsızlığını koruyacak ve tam bağımsızlı-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UPAYEM oda Tekcra 


81 sağlayacak biricik güç Türkiye halkıdır. Sosyal-emper. 
yalistler, MC hükümetini kendi emperyalist emellerine alet edebiliyorlar, Ama Türkiye halkı Yeni Çarlara dur diyecek, MC hainlerinden hesap soracak ve onların bütün bu utanç verici anlaşmalarını yırtıp atacaktır. 


İMZA KAMPANYASINI 


BÜTÜN YURDA YAYALIM 


Bu hafta kampanyamıza 352 yurttaş katıldı. 
Elimize ulaşan bil imzaların illere göre dağılımı şöyle: 

ADANA: Ceyhan Çırçır Fabrikası işçilerin- den 11, içinden 124, AVUSTURYA: Viyana' dan 54, ANKARA: Polatlı dan 46, KONYA: Çumra Han 13, içinden 25, İSTANBUL: SK ALMANYA: Ruhr bölgesindeki Türkiveli işçi ve öğrencilerden 23. TOKAT: Reşadiye ilen 16, BİLECİK: Bozüyük ten 7; AY'DIN : Kuşadası h- dan 2. 


Böylece şimdiye kadar elimize ulaşan imzaların sayısı 89.632 Yi bulmuş oluyor. Bu imzaların illere göre dağılımı ise şöyledir: 


İstanbul. ... .10.800 Boka, Ayi 667 
Ankara .....10.030 Kayseri... ... 606 
Tunceli .7.096 Bursa ........ 586 
K Maraş 6.910. Ordus o 559 | 
41. gl EN 6.643 Eskişehir . | <.. 536 | 

Adana 4:772 ROAI, e e 477 
G Antep ;4.. .4.636 Amasya DE ar 469 
Sivas; .......2.885 Kocaeli ....,”. 497 
Erzincan .... 2.822 CON o. T 499 
Manisa. ......2627 Zonguldak ....,371 
Muğla. ......2316 Burdur .;,.... 295 
Hatay .......2300 Mile, LV 279 
Malatya..... 2049 Çanakkale .. .. 272 
Konya. oo ze 1.901 aR. ee 263 
Denizli .. ..., 1.630 Adıyaman .... .239 
Diyarbakır . . . .1.614 Avusturya ..... 216 
Trabzon...... 1442 Giresun |, 215 
Bolu xw. 2x İTİ siiçre.“ 4. DİN 
Plait te IT M5 se 212 
B.Almanya... 1.156 AİR ele 206 
ee mi a 1.091 Çeşitli iller, . . 4.708 
AY o a 766 

Antalva. ...... 699 TOPLAM... 89.632 


Sayfa 5 


Gazetemizin ismi : 


Nakit olarak 


Devrimci gazetemizin smi: AYDIN- 
LIK. Türkiye proletarya hareketinin büyük önderi Şefik Hüsnü yoldaşın, 
1921 yılında kurduğu AYDINLIK dergisi,artık günlük olarak çıkacak. Proleter devrimcilerin. yarım yüzyıldır uğruna kan ve ter döktükleri devrim mücadelesi, günlük gazetesine kavuşuyor. AY-DINLIK, emperyalizme ve feodalizme karşı 56 yıldır sürdürdüğü kararlı mücadeleyle; işçi ve köylülerin yüreğinde kök 'saldı. Kurtuluş Savaşında emperyalistlere karşı grev yâpan işçilerin elinde AYDINLIK vardı. Cephelerde işgalcilere karşı savaşan Anadolu emekçileri, yüreklerinde AYDINLIK'ı taşıyorlardı. 
AYDINLIK'ın fikirleri, toprak mücade-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Tarla, arsa, 


ev ve kat bağışlarının değeri ise 
3 milyon 500 bin lirayı buldu 


Bağış kampanyası bütün yurtta ve yurt dışında başarıyla devam ediyor. Toplam bağış miktarı nakit olarak 3 milyon 611 bin liradır. Bazı il ve ilçelerde ulaşılan bağış miktarlarını aşağıda yayınlıyoruz. Diğer yerlerdeki son durumu bilmediğimiz için belirtemiyoruz. Bütün devrimcilerin, bulundukları yerlerde ne kadar bağış topladıklarını ve kaç kişinin bağışta bulunduğunu bildirmelerini rica ediyoruz. Devrimcileri ve bütün halkımızı, gazetemizin milyonları bulan giderlerinin karşılanması için kampanya- 


yı güçlendirmeye çağırıyoruz. 

İSTANBUL........ pese 794.000 TL. 
ANKARA süsleme vee vee 720.800 TL. 
İZMİR-MANİSA............... 471.500 TL. 
GANTEP-KKMARAŞ............ 128.600 TL. 
ADANA E e e see öce ee elinle eksisi 64.970 TL. 
TUNCELİ e iz öd ee lal üre 44.000 TL. 
TRABZON -mea enir ana a Ae paio 42.885 TL. 
DÜZCE(BOLU)....... 000 30.000 TL 

PORSA ağ goy e 29.350 TL 

ISPARTA-DENİZLİ.............. 28.150 TL. 
ANTALYA eme hto iEn kle la iye 26.000 TL. 
DİYARBAKIR ........... öö... 20.000 TL. 
MUĞLA-AYDIN.......... 5.5555 19.550 TL. 
MALATYA iao tnom eens aep 17.700 TL. 


ayla 6 


GUNLUK GAZETE İÇİN BAĞIŞ ADRESİMİZ: 


LEYLA YURDAKUL 
İş Bankası Cağaloğlu Şubesi Hesap No: 6137 Y 


BİGA (ÇANAKKALE)............ 14.925 TL. 
İN em ela mere çi Kğ 8.650 TL. 
İÇEL rap ca veee e bele se see 6.800 TL. 

(Tarsus'tan o 6000, Anamur'dan 800 TL.) 
ZONGULDAK oiri nas E 4.560 TL. 

(Devrek'ten 3900, Kozlu'dan 660 TL.) 
ORT ae Ge yaz 3 3.500 TL. 

(Ünye'den 2500, Gölköy 'den 1000 TL.) 
YAHYALI (KAYSERİ)............» 2.500 TL. 
KANGAL (SİVAS) <.. ooe seun 1.500 TL. 
DÖLLÜKKÖYÜ(TOKAT)......... 1.400 TL. 
GAZİOĞLU KÖYÜ (TEKİRDAĞ)... .1.400 TL. 
ÇORUM oeie aeea aene sere» 1.300 TL. 
EMİRDAĞ (AFYON).......... e. 1.030 TL. 
ÇULPARA KÖYÜ (AMASYA) ....... 540TL. 
KIRKLARELİ bei oocom ve cercei]? 250 TL. 
ESKİPAZAR (ÇANKIRI).........--. 250TL. 
YURT DISP sa e ve 480.000 TL. 


Çeşitli yerlerde bağış kampanyasının nasıl yürütüldügünü anlatan mektupları yayınlıyoruz. 


İstanbu! 


Kurucusu : 
Kuruluş tarihi: 


lesi veren köylülerden, hapishanelerdeki devrimcilere; bugün iki süper devlete karşı bağımsızlık bayraklarını yükselten yurtseverlerden, grevci işçilere kadar tüm Türkiye halkına 56 yıldır devrim yolunu gösterdi. 

AYDINLIK'ın 1968'lerde yeniden çr karken yükselttiği bayrak, Şefik Hüsnülerin bayrağıydı. 1969 yılında, Mihri Belli revizyonizmine karşı AYDINLIK'ın yarım yüzyıllık devrimci çizgisini kararlıkla savunduk. PROLETER DEVRİM- 
Cİ AYDINLIK olarak yayınımıza devam ettik. 12 Mart faşizmine karşı mücadelenin en önünde yine AYDINLIK yürüyordu. 1974 yılında AYDINLIK'ı. haftalık olarak çıkarttık. 1975 yılında sıkıyöne- 


ANTALYA 


ÇEŞİTLİ KÖYLERDEN 9500 LİRALIK DER TOPLADIK 


Şimdiye kadar 8800 lira topladık ve gönderdik. Bay ramda kutban derilerini toplamayı kararlaştırdık. De istediğimiz bütün halka günlük gazetenin çıkacağını V önemini anlattık. Halk meseleyi anlayınca derilerini ve: diği gibi, deri toplamamıza da yardım etti. Sık sık gazete nin ne zaman çıkacağını, adının ne olacağını sordula Köylere göre topladığımız derilerin miktarı şöyledir: Koru 30, Korubaşı: 34, Merkez: 46, Macar:14, Çobanla 24, Karalar: 32, Ahmedi: 22, çeşitli köyler:7 Topla: 
209 deri topladık. Derileri 9500 liraya sattık ve parasır 
hemen gönderiyoruz. 


C AYDINLIK'ın inşasından haberler O 


Gazetemizin inşası tamamlanmak üzere. Resimde kütüphanenin profil bölmelerinin kaynak ve taşlama işlemlerini yapan arkadaşlarımız görülüyor. Gazetenin personeli, günlük eğitim çalış malarının dışında inşa faaliyetini bizzat yürütüyor. 
Yazı işleri kadrosu haber yazma ve röportaj konularında denemeler yapıyor. 
Bu arada Anadolu'dan gelen EE muhabir arkadaşlar da kısa bir eğitimden geçtiler ve memleketlerine döndüler. Muhabirlerimiz halkın gözü ve kulağı olacaktır. Yapılan alış tırmalar, arkadaşlaymızın bu görevi başarıyla yerine getireceklerini gösteriy or. Teknik bölümün inşası da büyük ölçüde tamamlandı. Bütün gazete personeli nin katıldığı siyasi eğitim çalışmaları ise devam ediyor. 


timin AYDINLIK'ı yasaklaması üzerine dergimiz, HALKIN SESİ adını aldı. 
AYDINLIK, kapanmadan önce çıkan son sayılarında "halkımıza söz veriyoruz, AYDINLIK'ın sesi susturulamaz" diyordu. HALKIN SESİ işte bu sözü tuttu ve iki buçuk yıl düzenli olarak halkımıza seslendi. Sıkıyönetim kalktıktan sonra se AYDINLIK aylık olarak yayınına deram etti. , 

AYDINLIK ismi bugün revizyonizme e her türlü gericiliğe karşı mücadelenin .embolü olarak Türkiye toprağının deriniklerme yazılmıştır. Günlük gazetemiz şte böyle şanlı bir mücadele temelind: ükselecek ve Mustafa Suphilerin, Şefik düsnülerin davasını devam ettirecektir. 


Yine gunlük gazeteye bağış topladığımızı duyan kişiler laha biz istemeden güçleri yettiği kadar yardım yaptılar. 
3u da bize halkımızın devrimcilere güvendiğini ve devrimci zir gazeteyi coşkunlukla beklediğini gösteriyor. Bizler Aralık ayı için 15.000 lira hedef koyduk. Bunu en kısa zamanda göndereceğiz. 


MACERACILARIN VE OPORTÜNİSTLERİN GERİCİ DİYE KARALADIĞI HALK DA BAĞIŞ YAPIYOR 


Gazipaşa'dan Devrimciler 


Mahallemizde konuştuğumuz dul bir kadın,o gün henüz maaş almadığını söyleyerek, ekmek parasını bize verdi. 
Mâceracılar ve oportünistler mahalle halkını "Bu AP'lidir, bu faşisttir bağış vermez" diyerek bize önyarglarını açıkladılar. Biz onların AP'li, faşist dedikleri kimselerden de bağış fstedik. Bunun sonucu ilk gün 650 lira kadar para topladık..Kampanyaya devam edeceğiz. 

Telsizli Devrimciler 


GÜNLÜK GAZETENİN SEVİNCİNİ YAŞAMAK 
İÇİN BAĞIŞ TOPLUYORUZ 


Günlük gazetenin çıkacağı haberi bize büyük bir mutluluk verdi. Devrimciler bu mutluluğun yaşanılması için bağış kampanyasına seferber oldular. Devrimciler önce kendimizden fedakarlık, sonra halktan bağış toplanması şeklinde kampanyanın yürütülmesini kararlaştırdılar. Halktan bağış toplama konusundaki zaafımızı tespit ettik ve örgütlenmeye başladık. 

Polatlılı devrimciler kendi -fedakarlıklarıyla ve halktan toplanan derilerin satılmasıyla elde edilen 13.000 iirayı, altın yüzük ve ziynet eşyalarını, kız arkadaşlarımızın yaptığı el işlemesi eşyaları, büro eşyalarını gazeteye bağışfadılar. 

Polatlılı Devrimciler 


r 
/ 


İ 


- AYDINLIK: 1921'den 1977'ye 


BAĞIŞ TOPLARKEN KİTLELERE GÜVENELİM 


Biz Karşıyakalı devrimciler, gazetenin çıkacağını duyunca bağış toplamaya başladık. Bunun için kahve ve esnaflara giderek günlük bir devrimci gazetenin çıkacağını anlattık. Halk bizi sevinçle karşıladı, hatta makbuzları alarak bağış toplamaya bizzat kendileri de katıldılar. Çalıştıkları işyerlerinde bağış topladılar. Bunun sonucunda 
1500 lira topladık. Bu örnek bize,kitlelere güvendiğimizde 
bütün engelleri aşacağımızı gösteriyor. 


Karşıyakalı Devrimciler 
KAYSERİ 


ÇOK AZ MAAŞIMDAN BİRİKTİREREK ALDIĞIM ARSALARI GAZETEYE BAĞIŞLIYORUM - 


Ben Köy Enstitüsinden mezun bir öğretmenim. Hizmetimin büyük bir kısmı köy çocuklarına okuma-yazma öğretmekle geçti. Onların HALKIN SESİ'ni savunan devrimciler olduğunu görmekten sevinç duyuyorum. Köy okullarında çalışırken çok az maaşımdan biriktirdiğim parayla aldığım Pınarbaşı ilçesindeki iki parsel arsamı günlük gazeteye bağışlıyorum. Arsalar 20-25 bin lira değerindedir. 

Bir Emekli Öğretmen 
ADANA 


7 ÇIRÇIR İŞÇİSİ 1250 LİRA GÖNDERDİ 


Sendikasız, sigortasız olarak çalışıyoruz. Günde yuttugumuz toz miktarı tahmin edilemeyecek kadar çok. Altmış adet balya yapıp, 100 lira alıyoruz. Günlük gazetenin biz işçilere yol göstereceğine inandığımız için, prese kısmında çalışan yedi arkadaş 1250 lira bağış yapmayı kararlaştırdık. Fabrikada altmış kişi çalışıyor. Diğer arkadaşlardan da makbuzla para toplayacağız. Emekçi halkı gazeteye bağış yapmaya çağınyoruz. 

Ceyhan'dan Çırçır Fabrikası İşçileri 


i Aydınlık: 
devrimci teori ihtiyacını da karışılayacak 

bir gazete 


Günlük gazetenin ismi konusunda okuyucularımızdan yüzlerce mektup aldık. Öneriler genellikle iki isim üzerinde toplanıyor: AYDINLIK ve HALKIN SESİ. Okuyucularımız pzoletârya hareketinin şimdiye kadar bu isimlerle tanındığını ve hakın bu isimleri benimsediğini ifade ediyorlar. Az sayıda okuyucumuz ise günlük gazete için başka isimler önerdiler. 
© “Gazetenin isminin HALKIN SESİ olmasını isteyen arkadaşlar, AYDINLIK'ın aylık olarak yayınına devam edeceğini düşünüyorlardı. Ancak AYDINLIK'ın günl'ik olarak çıkmasıyla bu sorun ortadan kalkmaktadır. Günlük gazete, AYDINLIK gibi teorik bakımdan da doyurucu olacaktır. 
Bugüne kadar AYDINLIK dergisinde yer alan yazilar, günlük gazetede yayınlanabilecektir. Bir siredir dergimizde yayınladığımız okuyucu mektuplarında dikkat çeken nokta şudur: Özellikle işçi ve köylü arkadaşlar, gazetede teorik yazıların yer almasını istiyorlar. Bu, emekçilerin teorik bakımdan cihazlanmaya ihtiyaç duyduklarının bir kanıtıdır ve sevindirici bir durumdur. Gazetemiz, emekçi önderlerini Marksizm-Leninizmle slahlandınmaya özel önem verecektir. 


idak mw yon halk bildiriyor: (stop) 


“ÇANAKKALE 


HALKIMIZ SEVİNÇLE BAĞIŞ YAPIYOR 


Günlük gazeteyi desteklemek için aramızda topladığı mız 14.925 lirayı gönderiyoruz. Bağış kampanyası bizlere. 
kitlelere açılmayı ve güvenmeyi öğretti. Halkımız sevinçle bağış yapmaktadır. Konuştuğumuz bir köylü şunları söyledi: ''Bugüne kadar işçilerin, köylülerin bir gazetesi yoktu. Böyle bir gazete çıkarsa sevinirim." Bu köylü 50 lira bağış yaptı. 

Bigalı Devrimciler 


(Devamı 8. sayfada) 


ANKARA 


SÖMÜRÜYE DAYANAN 
SPOR ANLAYIŞI ELEŞTİRİLMELİDİR 


Spor konusunda bugünkü sömürüye dayanan spor anlayışı anlatılmalı, sporun üretime olan katkısı yazılmalıdır. Dizi şeklinde meseleleri anlatan karikatürler çizilmeli, Amatör gazetecilere çalışma olanağı sağlanmalıdır. 

Bir Büro İşçisi 


KADINLARIN 
DEVRİM MÜCADELESİNDEKİ YERİ ANLATILMALIDIR 


Gazete, sosyal hak ve güvenlikten yoksun olan, ev hizmetlerinde gündelikçi ve aylıkçı olarak çalışan büyük bir kadın kitlesinin sorunlarını ele almalı, onların sendikalaşma mücadelesine yol göstermelidir. 


- Kitlelerden öğrenelim 


Fabrikalarda ve köylerde, revizyonistlere ve faşistlere karşı kadınların mücadelesi tanıtılmalıdır, Kurtuluş Savaşımıza katılmış, devrim mücadelesinde yer alan ka- 
'dınlarımız tanıtılmalıdır. Devrim yapmış ülkelerde kadınların durumları anlatılmalı, röportajlar yapılmalıdır. 


Seyranbağları'ndan Kadınlar 
İSTANBUL 


GAZETE DOĞRU HABER 
VERMELİDİR 


Gazete doğru haber vermelidir. "Yaklaşık” gerçeklere itibar edilmemelidir. 
Sosyalist gerçekçilik yaşanan bir olayda olumlu, canlı, gelişen yönü ön plana çr karmaktır. Yoksa olaylar, fotoğraf gibi aktarılmamalıdır. Gazete, fikir gazetesi 


— olacaktır. Bunun için inceleme ve araş- 


tırma yazılarına yer verilmelidir. 
Bir Grup Asistan 


GAZETE İKİ MİLLİYETTEN 
HALKI BİRLEŞTİRMELİDİR. 


Gazetemiz, emperyalistlerin ve onların uşaklarının, halkı milliyet ve mezhep ayrımına göre bölme çabalarını yerlebir etmeli, iki milliyetten halkımızın birliğini pekiştirmek için çalışmalıdır. 

Gebze'den Üç Devrimci 
DEVRİMCİ HAREKETİN 
GEÇMİŞİ ANLATILSIN 
Gazetemiz her hafta çeşitli kohu- 


larda açık oturumlar düzenlemeli ve bunları yayınlamalıdır. Türkive dev- 


“rimci hareketinin geçmişinin resimli 


romanlarla anlatılması çok etkili olur. 


Camialtı Tersanesinden Bir İşçi 


DENİZLİ 


İŞÇİ- KÖYLÜ İTTİFAKINI 
GELİŞTİRECEK YAZILARA 
YER VERİLSİN 


Biz, köylülerimizin bazılarının sırf sirükleyici romanları okuyabilmek için Tercüman gazetesini aldıklarını görüyoruz. Biz de halkımızın mücadele geleneklerini sirdiren ve devrimci potansiyeli yükseltecek romanların gazeteye koyul- 


öneriy HA V Spina ; 
maşını ;0 s n yayınlahan Pazarcik köylü top-. 


rak ve hürriyet mücadelelerini anlatan yazıların, "Sazlıköy Direnişini Desteklemeden Demokrasi Gelmez" ve AYDIN. 


(Devamı 8, sayfada) 
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İSTANBUL 


r HİÇ PARASI OLMAYAN KADINLAR BORÇ ALIP k BAĞIŞ YAPIYOR p 


TUAT 


ma 
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Bu hafta Küçükköy ün Çiflik Mahallesinde bağış toplamaya çıktık. Evlerden ve kahvelerden 4 saat içinde 
2510 lira topladık ve HALKIN SESİ sattık. Hiç parası olmayan bir kadın, çocuklarının cebindeki parayı bize verdi. 
Başka kadınlar da komşularından borç alarak bağış yaptlar. Bir çok emekçi, gazeteyi Ziyarete geleceğini söylediler. Bağış yapan bir Demir Döküm işçisi, gazetenin revizyonisi Meriç-Erlürk çetesini teşhir etmesini istediğini söyledi. Geçmişte Maden-İş'e geçme mücadelesi veren birçok Demir Döküm işçisinin revizyonisiler tarafından işten atıldığını belirtti. 


HALK TİYATROSUNUN OYUNUNDA BİN LİRA PARA,BİLEZİK VE KOLYE BAGIŞLANDI 


Mecidiyeköy'de Sanayi Mahallesinde, Halk Tiyatrosunün “Deprem ve Zulüm” adlı oyunu oynadı. Oyunda beş yüz kadar seyirci vardı. Burada gazetenin önemini anlatan kısa bir konuşma yaptık ve bağış topladık. Toplanan pata bin liradır. Bağış torbasından ayrıca bir altın bilezik,kolye çıktı. Bu bilezik ve kolyeyi veren arkadaşı daha önce hiç tanımıyorduk. Onların fedakarlığı, bizim çalışma isteğimizi kamçıladı. 

Mecidiyeköylü Devrimcilor 


TERSANE İŞÇİLERİ KAMPANYAYA KATILDI 


Bizle» tersanede çalışan işçileriz. İlk olarak tüm devrimci arkadaşların kampanyaya sürekli olarak katılmalarını sağladık. Bununla birlikte diğer arkadaşlara da gazetenin önemini anlatarak desteklerini aldık. Arkadaşlar bayramda kartvizit satarak, semtlerde kurban derisi toplayarak, tersanede kibrit, sigara, jilet ve sabun satarak gazeteye gelir sağladılar. Biz tüm devrimci insiyatifimizi kullanmaya devam edeceğiz, yeter ki günlük gazetemiz çıksın. 


Tersaneden Devrimci İşçiler 
BEZ FABRİKASI İŞÇİLERİ YİYECEK VE PARA BAGIŞI YAPIYOR 


Ben Kahramanmaraş Bez Fabrikasında çalışan yoksul bir işçiyim. Dergimizin günlük gazete için açtığı bağış kampanyasını destekliyorum. Bu haber işçiler arasında sevinç ve destek yaratıyor. Biz işçiler olarak 15 bin lira he- 


. def tespit ettik. Ben bu kampanyaya şimdilik 5 bin lirayla 


katılıyorum. Ama her ay beş yüz lira göndererek 10 bin liraya ulaşmak amacındayım. İşçi arkadaşlardan, çeyizden tutun çaya, şekere, makarnaya kadar eşya ve yiyecek topluyoruz. 
` Simerbank Bez Fabrikasından Bir Kadın İşçi 


KAMPANYAYA 4 BİNLİRA İLE KATILIYORUM 


Ben bir cırçır işçisi olarak kampanyayı sevinçle karşıladım. İnanıyorum ki, günlük gazele iki milliyetten 40 milyon Türkiye halkının mücadelesini hergün dile getirecek ve iki süper devlet ve işbirlikçilerinşten hergün hesap soracaktır. Kampanyaya 4 bin lira ile katılıyorum. Bunun dışında çeyiz işleyerek daha çok bağış yapacağım. , 

Bir Kadın Çırçır İşçisi 


PAZARCIKLI ÖĞRETMENLERİN HEDEFİ 40 BİN 


Pazarcıklı yurtsever öğretmenler olarak bağış kampanyasını sonuna kadar destekleyeceğimizi bildiriyoruz. Şu ana kadar ki çalışmalardan şunu çıkardık: Kampany« sadece para ve eşya toplamak şeklinde yürütülmemeli, gazetenin niçin çıktığını, nasıl çıkacağını açıklamalı, önemini anlatmalıyız. Şinrilik 8.500 lira topladık, yönderiyoruz. Hedefimiz 40 bine ulaşmaktır. 

Pazarcıklı Yurtsever Öğretmenler 


KİTLELERDEN ÖĞRENELİM 


Burdur 


BUCAK'IN MEY 283. Í KÖYÜ 
6 GÜNDE 2125 LİRA TOPLADIK 


Ellerimizde makbuzlarla kahyede, sokakta, bayram ziyareti için gittiğimiz evlerde günlük gazeteyi tanıtıp, bağış topladık. Makbuzla bağış ioplama işi halen devam ediyor. 6 gün içinde 2125 lira topladık. Birçok kimse gazcisnin çıkacağı tarihi ve gazeteyi sabırsızlıkla bekliyor. Ayrıca bağış kampanyamız şimdiye kadar önemli bir dağınıklık içinde olan gençlerimizi birleştirmede önemli bir katkıda bulundu. 

Bir Devrimci 


K.Maraş 
PAZARCIK'IN KÖPRÜAĞZI KÖYLÜLERİ: 


DÜĞÜNDE TOPLADIĞIMIZ 490 LİRAYI GÖNDERİYORUZ 


Köylerimizde düğünlerde, düğünün başlangıcından sonuna kadar kahve dağıtmak bir gelenektir. Köyde düğünde, kahve dağıtma işini biz üzerimi- 


rimciler Kampanyayı için her fırsattan yararlanmalıdırlar. 
Köprüağzı Köyü Devrimcileri 


Amasya 


ÇULPARA KÖYÜ 
GAZETEMİZİN BİR AN ÖNCE ÇIKMASI EN 
BÜYÜK ARZUMUZDUR 


Biz Amasya Çulpara köyü emekçileri olarak, günlük gazete kampanyasına katkıda bulunmak için, bayramda kurban derileri toplayıp şehirde sattık. Toplam 
540 lirayı gönderiyoruz. Ayrıca, bağış makbuzu karşılığında 225 lira topladığımızı bildiririz. 

Gazetemizin bir an evvel çıkması ve halkla birleşmesi en büyük emelimizdir. Devrimcilerin çıkaracağı gazetenin bize önderlik edeceğine ve bizleri aydınlata- 


YURT DIŞINDA 


ALMANYA 


SAARBRÜCKEN VE ÇEVRESİ TÜRKİYELİ İŞÇİLER BİRLİĞİ: 

“İSÇİLER, ÖĞRENCİLER. KADINLAR VE ALMAN DEVRİMCİ ÖRGÜTLERİ KAMPANYAMIZA KATILIYOR" 


Demeğimizin 5.11.1977. tarihinde AYDINLIK ve HALKIN SESİ dergilerinin devrimci bir günlük gazete için yaptıkları çağırıya uyarak açtığımız mali destek kampanyası başarıyla devam ediyor. 

Halka güvensizlik ve her türlü teslimiyetçi eğilimi kampanya süresince yıkmalıyız. İki haftalik tecrübeler, kampanyamızın, bazı arkadaşların umdu klarından daha büyük destek gördüğünü göstermiştir. 

Bir işçi arkadaşımız yılbaşı parasi olan beş yüz Mark, bir- arkadaşımız iki yüz Mark, iki arkadaşımız 150'şer Mark ve dokuz arkadaşımız da yüzer Mark bağışta bulundular. Kadın arkadaşlar evlerinde işlemeler yapmayadevam ediyor. İki kadın arkadaşımız yirmi tane çocuk giyeceği ördü. Genç kızlar hediyelik eşyalar ve masa örtüleri yapmaktadırlar. Bazı arkadaşlar kolvelerini, bazıları el radyolarını veya teyplerini verdiler. Çok sayıdaki arkadaşımız 


Köylerde kampanya 


1 
cağma güveniyoruz. Ortak mücadelemizde başarılar hepimizindir. 

Bir Grup Emekçi 


Denizli _ 
BEKİLLİ'NİN YEŞİLOBA KÖYÜ 


GAZETEYİ ANL ATTIĞIMIZ MHP'LİLER 
DEVRİMCİ SAFLARA GEÇİYOR 


Kurban Bayramında kahvelerde, evlerde ve komşu köylerde caülı bir siyasi ortamda tartışarak günlük gazete için bağış topladık. Halkın bir kısmı kurban derilerini bağışlarken, bir çoğu para yardımında bulundu. Bu arada köyümüzde ve çevre köylerde yüzden fazla HALKIN SESİ satılmış, kahvelerde toplu olarak okunmuştur. 

Devrimciler; kampanya sırasında halktan çok şey öğrenmişlerdir. Muraca köyünden bir kahveci, gazeteye abone olacağırı ve bağış yapacağını söylemiştir. 
Coğaşlı köyiinde halk gazeteye bağışta bulunmuş, gazeteyi sirekli okuyup, yazılar yazacaklarını söylemişierdir.Bu arada MHP sempatizanı bir köylü, faşistlerin halk düşmanı tutumlarını mahkum ederek devrimci saflara geçmiştir. Birkaç MHP sempatizanı ve oportünist siyasetlerin etkisindeki arkadaş da devrimci saflarda yer alacaklarını söylemişlerdir. 

Yeşiloba Köylüleri Adına Bir öğretmen 


ÇİVRİL'İN KÖYLERİ: 


HERGÜN BİN LİRA TOPLAMA HEDEFİ 
KOYDUK 


Bayram günü birkaç arkadaşın çalışmasıyla 550 lira topladık. Ama yeterli değildi. Akşam bir değerlendirme yapıp hedef tespit ettik. Bayram süresince hergün bin lira toplayacaktık. İlk gün hedefi 15 lira geçtik. İkinci gün daha da artan bir miktarla hedefi geçtik, Köylerde kahve toplantıları yaptık, bağış topladık. Yöylüler gazetenin çıkmasıyla ilgili tartışmalara katıldılar ve bağışta bulundular. 

Bir Grup Devrimci 


evlerindeki antika eşyaları verdi. Genç bir işçi, bir hafta boyunca fazla mesai yapıp, elde ettiği ücreti günlük gazeteye bağışladı. Bugüne kadar dernek lokaline 1500 
Mark değerinde çeşitli eşya gelmiş bulunmaktadır. Saarbrücken Türkiyeli Öğrenciler Birliği (STÖB) bu eşyaların bir kısmıyla üniversitede bir sergi açtı. Öğrenci arkadaşlar, üniversitede geliştirdikleri kampanya ile Almanya ve diğer ülkelerdeki gençlerden bağış toplamaktadırlar. 

Bu ayın 26 ve 27'sinde, Saarbrücken'de yılbaşı pazarında, STIB bir sergi açacaktır. Toplanan eşyaların bir kısmı, burada satışa çıkarılacak ve Alman halkından da bağış istenecektir, 

Öte yandan Alman örgütleri de kampanyamıza katılmaya başladılar. Liga'lı ve KPD sempatizanı arkadaşlar 
17 Aralık 1977'de yapmayı planladığımız gecedeki 
tombalaya koymak için eşya toplamaktadırlar. 

YABANCI DOSTLARIMIZ GÜNLÜK GAZETEYİ COŞKUYLA DESTEKLİYOR 


Günlük gazete, işçiler ve öğrenciler tarafından sevinçle karşılandı. Yabancı dostlarımız da bu girişimi coşkuyla destekliyor. Hedefimiz olan 1 milyon lirayı aşacağıınıza inanıyoruz. 

Bir Devrimci 


(Baş tarafı orla say fada) 


LIK'ta yayınlanan "Demokrasi Reform 
Değil Devrim Meselesidir'” başlıklı yazıların tekrar yayınlanmasını istiyoruz. 
Bunun gibi işçilerin ve köylülerin ittifakının kurulmasına hizmet edecek yazılara daha çok yer verilsin. 
Çivril'den, Kocayaka Köyünden, Karabedirler Köyünden ve 
Emirhisar Köyünden Devrimciler 


GAZETE TARIMDAKİ SÖMÜRÜ YÜ 
ANLATMALIDIR 


© haberlere, halkın yazdığı yazılara, aydınlara hitap eden yazılara, devrimci sanata, tarımdaki sömürüyü anlatmaya, ideolojik eğitime ve kadınların sorunlarına yer verkir Bir Devrimci 
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Gazete yurt içindeki ve yurt dışındaki 


K.MARAŞ 


"GAZETEMİZ REVİZYONİZME KARŞI 
MÜCADELEYİ YÜKSELTMELİDİR 


Gazete, Marksizm-Leninizm-Mao Zedung Düşüncesini kendine rehber olarak almalıdır. Kadınların sorunlarıyla ilgili yazılar yazmalıdır. Revizyonizme karşı mücadeleyi daha da yükseltmelidir. Doğu- daki milli zulme karşı çıkmalıdır. 

Fanfaslı Devrimciler 


BİR ELEŞTİRİ KÖŞESİ OLMALIDIR 


Gazetemizde günlük olağan haberlere yer verilmelidir. Bunun yanı sıra bir eleştiri köşesi ayrılmalı. Aynı zamanda devrimci sanat, müzik ve resime de bir sayfa ayrılmalıdır. Gazete, dünyadaki devrimci hareketleri duyurmalıdır. Bugün yayınla- 


nan gazeteler bunları duyurmuyorlar. 


Karahasan Demirciler Köyünden 
Bir Devrimci 
HALKIN SESİ'NDE ÇIKAN 
TEZLERİMİZ GAZETEDE 
TEKRAR YAYINLANMALIDIR 
Gazetede HALKIN SESİ'nin savunmuş 


olduğu tezlerimiz özet olarak yeniden ya- 
. yınlanmalıdır. Yeni yetişen sanatçıların 


yapıtlarına yer verilmeli ve bunlar eleştirilerek geliştitilmelidir. 


ADANA 


İKİ SÜPER DEVLETE KARŞI ÇIKAN 
YURTSEVER YAZARLARIN 
YAZILARINA YER VERİLMELİ 


Bir Devrimci 


Günlük gazetenin mahiyetini tim yrgınlara tanıtmak, biz devrimciler için 


çok önemli bir görevdir. Gazete, yurtsever ve demokrat yazarların iki siper devlete karşı çıkan yazılarına yer verme- 


üç Devrimci 


ESKİŞEHİR 


GAZETE REVİZYONİZME KARŞ! 
MÜCADELEDE 
YOLUMUZU AYDINLATACAK 


- Halkımız kendini günlük gazetede bulmalıdır. Gazetenin revizyonizme ve oportünizme karşı vereceği mücadele yolumuzu daha da aydınlatacaktır. İki siper devlete, özellikle sosyalemperyalizme vurduğu darbeler devrimci mücadeleyi daha da güçlendirecektir. 

- “K Cesar 


SEIF, 
Em isi 
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"BİR SÜREDİR DÜNYA ÇAPINDA 
VE ÜLKEMİZDE KOMÜNİST HA- 
REKETİN GENEL ÇİZGİSİ VE ÜÇ 
DÜNYA TEORİSİ ÜZERİNE SON 
DERECE ÖNEMLİ BİR TARTIŞMA 
SÜRMEKTEDİR. HALKIN YOLU BU 
KONUDAKİ GÖRÜŞLERİNİ TA- 
RAFTARLARI ARASINDA BİR 
TARTIŞMA KAMPANYASIYLA BE-LİRLEYECEKTİR." 


Yukardaki sözlerin altı tarafımızdan çizildi.. Çünkü bunlar "son derece önemli” sözlerdir. H.Yolu'nun 41. sayısının en üst köşesine ve kırmızı çerçeve içine büyük harflerle yazılan bu sözler, H.Yolu nun oportünist şeflerinin yeni bir manevraya giriştiklerini haber vermektedir. Bu sözler aynı zamanda şeflerin oportünist, kemiksiz ve yüreksiz karakterlerinin parlak bir ifadesidir. 


H.Yolu şefleri —Üç Dünya Teorisine karşı yeni bir tutum arıyor!" Bu Üç Dünya Teorisi nedir, yeni mi çıkmıştır ortaya? H.Yolu şeflerinin bu teoriye karşı şimdiye kadar aldıkları bir tutum yok mudur? Üç Dunya Teorisinin Mao Zedung yoldaş tarafından. daha 1973'de ortaya konduğunu herkes biliyor. Gene ortaya konduğundan beri, Üç Dünya Teorisine karşı tutumun tayin edici olduğuru da herkes biliyor. Üç Dünya Teorisini savunmak Marksizm-Leninizm- 
Mao Zedung Düşüncesinden yana, dünya devriminden yana saf tutmaktır. Ona karşı çıkmak ise Brejnev'le birleşmektir. 
Bunu H.Yolu şefleri de biliyor. Ve bildikleri için bugüne kadar daima Üç 
Dünya Teorisine karşı çıkmışlar ve sosyal-emperyalistlerin yanında yer almışlardır. Şimdi yepyeni bir tutum belirleyeceklerini o söylediklerine göre eski tutumlarını ne yapacaklardır acara’? 
Bugüne kadar yaptıklarını proleter devrimcilere ve halka unutturmak istedikleri anlaşılıyor. 


Şimdi onlara Üç Dünya Teorisi konusundaki tutumlarını biraz hatırlatelm; 

“Dünya tahlili konusunda görüş birliğine varıldı. Buradaki temel fikir 

ler şunlardı. İki süper devlet arasır.- daki çatışma kaçınılmaz olarak bir dünya savaşına yol açacaktır. Fakat buna rağmen savaşı geriletmek için mücadele görevi önümüzde durmaktadır. İki süper devlet arasındaki çatışmada, ABD emperyalizmi. gerileyen, Sovyet O sosyal-emperyalizmi ise yükselen ve esas saldırgan olandır. Üç Dünya Teorisi bugün dünya tahlilini belirleyen önemli bir tespittir. İki süper devlete karşı dünya 

proletaryası, Üçüncü Dünya * z% 

lerini temel alan ve İkinci Dünya ile 

birleşen dünya birleşik cephesi siya setini izlemelidir." 


Bu satırların yazıldığı tarih 16 Temmuz 1976'dır. Ve bu satırların altında H.Kurtuluş ve H.Birliği şefleri gibi H.Yolu şeflerinin de imzası vardır. Bu sözler Üç Dünya Teorisine karşı bir tutum değil midir? Evet bir tutumdur, fakat H.Yolu şefleri de daha sonra diğer kafadarları gibi attıkları imzaya ihanet ettiler. Proletarya hareketinin ezici etkinliği yüzünden attıkları bu imzanın gereğini hiç bir zaman yerine getirmediler. Tam tersini yaptılat. Önce - 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YEY YARI, SAKIN DAGI 
MAYIN, VALLAH BILLAH 
UC DUNYA TEORİSİ BOĞ- 
GUDUR, YAŞASIN 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sinsi sinsi, sonra açıkça Üç Dünya Teorisine karşı çıktılar. Üç Dünya Teorisini reddeden siyasetler izlediler ve revizyonistlerle birleştiler. Dergilerinin bugüne kadar çıkan kırk bir sayısı bunun örnekleriyle doludur. Şimdi oportünist şeflere sormak gerekir. Bugüne kadar yaptıklarınızı ve yazdıklarınızı nasıl gizleyeceksiniz? Bütün bu pisliği temizlemeden hangi yeni tutumu belirlemekten sözediyorsunuz? 


Oportünist şefler, Üç Dünya Teorisi konusunda "görüşlerini belirleyeceklermiş". Gülünç. Çünkü H.Yolu uzun zamandan beri,çeşitli ülkelerdeki oportünist ve bölücü grupların reklamını yapıyor. 
Dünyadaki bunca Marksist-Leninist parti- den satır sözetmezken Mao Zedung'a ve üç Dünya Teorisine saldıranların oportünist saçmalıklarma çarşaf çarşaf yer veriyor. Oportünist grupların Atina'da, Roma'da şurada burada Mao Zedung'a saldırmak için yaptıkları toplantılara tesadüfen mi yer vermiştiniz? 'Toplantı proleter enternasyonalizminde güçlü bir adım oldu“ gibi çığırtkan başlıklar atarken, Üç Dünya Teorisi konusunda bir tutumunuz yok muydu? H.Yolu'nun oportünist şefleri bütün bunlara Üç Dünya Teorisini açıkca reddetmenin zeminini yaratmak için yer verdiler. Böylece tabanı Mao Zedung düşmanlığına hazırlamak istiyorlardı! Mao ya karşı çıkacak cesareti kendi yüreklerinde bulamadıkları için, başkalarının küfürlerini allayıp pullayıp yaydılar. 


Mao Zedung'un ölüm yıldönümünü bile 
Mao? ya saldırmak için fırsat bilmediniz mi? ÇKP 11. Kongre haberine ayırdığınız üç-beş satırda bile bölücülerin reklamını yapmadınız mi? Deng Siao-ping yoldaşa saldırmadınız mı? Derginizde bunlar satır. 
satır yer aldı. Şimdi bu yaptıklarınızın sözünü bile etmeden ne yüzle yepyeni bir tutum belirlemekten sözediyorsunuz? 


Demek H.Yolu şefleri şimdiye kadar durmuşlar da şimdi kendilerine bir görüş tespit etmek için kampanya açıyorlarmış. 
Pekala, o alttan alta yaydıkları ve altına imzalarını bile atmak cesaretini gösteremedikleri yirmi üç sayfalık karanlık teksiri ne yapacaklar? Bakınız orada açıkça şunları yazmışlardı? 

“Bu tahlil Mao Zedung'un da olsa, bu 

tahlilin oportünizmin elinde nasıl revizyonist ve karşı-devrimci bir silah haline geldiğini gördükten sonra, bu duruma en başta Mao Zedung karşı çıkardı. Hareketimiz,komünist hareketin genel çizgisi temelinde Üç Dünya isimlendirmesini savunabilir mi? Buna 

hayır cevabı veriyoruz... I., IL., II. 

Dünya terimlerini kullanmaya devam 

etmek yeni oportünizmin karşı-devrimci çizgisini güçlendirmek anlamına 

gelecektir." (s. 21) 


Adını anmanın bile karşı-devrimi güçlendireceğini çoktan söylediğiniz Üç Dünya Teorisi konusunda yeni görüş belirliyormuş pozuna girmeniz sahtekarlıktan başka birşey değildir. H.Yolu 


nında oy göstermişlerdir. 


mektedir. 


kurabilmektir. 


Hesap vermekten kurtulamayacaksınız 


H.Yolu şeflerinin oportünist taktiklerini herkes artık ezbere biliyor. Necmi ve İlkay Demirler. Ömer Güvenler Boran revizyonizminden bu yana defalarca kılık değiştirmişler, fakat ideolojik mayaları daima aynı kalmıştır. Bütün iki çizgi mücadelelerinde şaşmaz bir şekilde aldıkları tutum proletarya düşmanlığıdır. 
1970'lerin başlarında, tamamen tecrit oluncaya, yani son ana kadar Boran revizyonizmine sadık kalan sayılı kişilerdendirler. Proletarya hareketine karşı uygun mücadele cephesinin orası olduğunu düşünerek bir gecede Mihri Belli nin — saflarına Kapağı atmışlardır. Daha sonra ise 12 Mart'ta Mahir Çayanların Ya- 


Ömer Güven'in izlediği yol ise daha karmaşıktır. O, Marksizm-Leninizm-Mao Zedung Düşüncesine karşı Mihri Belli nin adamı olarak savaşmakla kalmamıştır. Aynı zamanda Yusuf Küpeli döneğinin ahbaplığından İ.Bilen revizyonizminin adamlarıyla ortak yazılar yazmaya kadar uzanan renkli bir siyasi kişiliği sergilemiştir. O'nu 1974'lerde TSİP'te çalışmanın faziletlerinden dem vururken görmek de mümkündür; “İleri” dergisinde takma adla revizyonist yazılar yazarken görmek de. Şimdi ise Üç Dünya Teorisine karşı açtığı mücadelede yenik düşmüş olarak diğer şeflerle birlikte yeni manevralar tezgahlarken görül- 


H Yolu şefleri hala Boran revizyonizminin yenilgisinin kuyruk acısıyla hareket etmektedirler. Peşinde oldukları biricik dava, proletarya hareketinden Boran revizyonizminin intikamını almaktır. İkide bir Türk Solu hereketiyle Boran revizyonizminin aynı şey olduğu gibi metafizik saçmalıklar yumurtlamalarının sebebi de budur. Şimdi yok oluşa sürüklendiklerini görerek, sözde “tartışma kampanyaları" açmaktadırlar. Gene yapmaya çalıştıkları iş, proletarya hareketine zarar verebilecekleri bir yer edinmektir. Proleter devrimcilerin önüne yeni bir barikat 


Ancak boşuna. Artık madrabazlığın son perdesi oynanıyor. Şefler artık kimseyi aldatamaz. Bir an önce ciddiyete gelmeli ve suçlarının hesabını vermeye başlamalıdırlar. Bugün şeflerin yapabilecekleri biricik devrimci iş budur! 


H. Yolu şeflerinin açtığı 
Üç Dünya Teorisini tartışma kampanyası 


MADRABAZLIĞIN 
SON PERDESİ 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şefleri yaydıkları karanlık fikirlerin h sabını vermekten kurtulacaklarını sani yorlarsa yanılıyorlar. 


Bütün bunları bir yana bırakalım, Ü 
Dünya Teorisine karşı çıkartmak içi saatlerce nutuk çektiğiniz tabandaki devrimcilere ne diyeceksiniz? Düne kä dar Üç Dünya Teorisine karşı savaşm ları için baskı yaptığınız insanlar şimdi sizin yakanıza yapışmayacaklar mı? "Madem bu konuda henüz belirlenmiş bir görüşünüz yoktu bizi ne diye arkadaşlari rımizın üzerine yolladınız demeyecek ler mi? "Biz oyuncak mıyız" diye sor) mayacaklar mı? Kl 

H. Yolu şeflerinin giriştikleri yeni mas nevra nasıl açıklanabilir? Onlar üçlü. 
Oportünist Blokun diğer şefleri gibi ulus“ lararası proletarya hareketindeki çatlakların pususuna yatmışlardı. Bölücülerin kalk borusuyla başlarını kaldırdılar. Ama durum çabuk değişti. Proletaryanın rüzgarı sert esti. Gerek dünya çapında, gerek ülkemizde Marksizm-Leninizm-Mao Zedung Düşüncesi ezici bir zafer kazandı. Şefler, * güvendikleri dağlara kar yağdığını çabuk gördüler. Yurdumuzda ise, tabandaki devrimciler Brejnev'in kollarına koşanları ' kaderlerine terkediyor.. Artık tekkelerin tepesindeki şeflerin ayakları boşlukta sallanıyor. H.Yolu şeflerini paniğe düşüren gelişme işte budur. Üç Dünya Teorisini reddederek ayakta kalmalarına imkan yoktur. Öyleyse çaktırmadan bir dönüş yapılmalıdır. Şimdi zaman kazanma taktiğine başvuruyorlar. Her kıvırtmadan önce olduğu gibi ilan veriyorlar: "AÇ 
BİR KAMPANYA". Şeflerin açtıkları "üartışma kampanyası" değil, . “sıkıştık kaçacak delik arıyoruz" kampanyasıdır. 


Oportğnist şefler el altından gerici « broşürler çıkardılar, olmadı. Baskı yap- / tilar olmadı. Proleter devrimci tabanı * üç Dünya Teorisite ve Mao Zedung'a karşı çıkaramadılar. Şimdi ise demokrasi numarasına yatıyorlar. Onlar bu tak- . 
tiği DİSK'teki işçi düşmanlarından öğ- ! 
renmişlerdir. Bilindiği gibi İ.Bilen'in ! 
işaret parmağına göre hareket eden Rus Beşinci Kolu sıkışınca sık sık “söz ve karar tabanındır" yaygarası yapar. 


Bir siyasi hareket düşünün ki, Marksizmi mi, revizyonizmi mi uygulayacağı konusunda tartışma kampanyası açıyor.” 
üç Dünya Teorisi konusunda tartışma kampanyası açtıklarına göre bu hareketi birleştiren temel nedir? Oportünist şefler ne hakla ve neye dayanarak insanları peşlerinden yürümeye çağırmaktadırlar? 
Onların bir tek meselesi vardır. Şefliklerini korumak. "İstediğiniz teoriyi savunun, yeter ki bizi şef olarak kabul edin. Bizi bırakıp gitmeyin” Tabandaki birçok devrimci, bu sözleri şeflerin ağzından defa- ; larca dinlemiştir. Şimdi ise bunu gazete- í lerinde açıkça ilan etmektedirler. Ancak Lenin'in dediği gibi “teorinin olmayışı devrimci bir akımın var olma hakkını ortadan kaldırır ve onu eninde sonunda kaçınılmaz olarak siyasi iflasa mahkum eder." İşte H.Yolu şeflerinin geldiği nokta burasıdır. Bu sebeple onların verdikleri ilan bir ölüm ilanıdır. H.Yolu tekkesi ölmüştür. Proleter devrimcilere düşen görev, ölüyü gömerek proletarya bayrağı altında birleşmektir. 
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öğretmen 


| TOB-DER”İ 
$yal eden revizyonistlere 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hadlerini bildirecektir 


istanbul TOB-DER'de "Birlik Dayanışma" çetesinin işgali devam ediyor. Bundan 15 gün kadar önce "Birlik Dayanışma” ekibi sabah erken kalkıp, İGD'li zorbalara TÖB-DER binasını işgal ettirdi. Şimdi TÖB-DER binasının etrafına revizyonistler demir kapılarla yetinmeyip yüksek duvarlar örüyorlar. TÖB-DER, artık öğretmenlerin yanına yaklaşamadığı bir karargaha çevrilmiştir. Sokak başlarını ve binanın kapısını tutan İGD'li fedailer tek bir öğretmene geçit vermiyorlar, öğretmeni örgütüne sokmuyorlar. 


Revizyonist "Birlik Dayanışma" ekibi işgalden sonra TÖB-DER'e İGD'li beslemeler için yatakhaneler, aşhaneler kurdurdu. Bu işgalde beslemelerin en büyük destekçisi gene Maden-İş in başındaki ağababaları. Ertürk-Meriç çetesi DİSK'e yaptıkları sopalı baskından sonra şimdi de adamlarını TÖB-DER'e saldırtıyorlar. Revizyonistler Maden-İş 'teki bazı adamlarını da TÖB-DER işgalinde kullanıyorlar. Hatta TÖB-DER'i faşistlerin bastığı gibi yalanlarla kandırarak bazı işçileri de kendilerine alet ettikleri bildiriliyor. 


“Birlik Dayanışma" çetesi yayınladığı bir broşürde “TÖB-DER'e alınmayan öğretmen tabanı hiç kimsenin burnunu kânatmadan şubedeki işgale son verdi" diye yazıyor. Revizyonistler kendi işgallerine "haklı direniş" adını veriyorlar. "Birlik Dayanışma “nın ağzındaki birlik, dayanışma, demokrasi sözlerinin hepsi sahtedir, palavradan ibarettir. Bunlar diğer revizyonist grubun işgali sırasında “demokrasinin yok edildiği, öğretmenlerin birliğinin baltalandığı yayagarasını kopartıy orlardı. Böylece kendilerini mağdur göstermeye çalışıyorlardı. Ama ellerine geçen ilk fırsatta TÖB-DER'i işgal edip, “haklı direnişimiz" çığlıkları atmaya başladılar. Diğer revizyonist çetenin işgali "zorbalık", sizinki "haklı direniş" öyle mi? TÖB-DER'i işgal eden "öğretmen tabanıymış "l Kamyonlara doldurarak getirdiğiniz sopalı IGD'li zorbaların adi ne zamandan beri “öğretmen tabanı" oldu? 
Yoksa ağababalarınızın Maden-İş 'ten gönderdiği birkaç adam mı öğretmen tabanı"? 

Revizyonist "Birlik Dayanışmacılar” bir de "provakasyon ortamı yaratılma istendiğinden" dem vuruyorlar. 
En büyük provakasyon revizyonist çetelerin yaptığıdır. 
Revizyonistler öğretmenlerin örgütünü faşistlerin ve poli- 


sin yıllardır uğraşıp da gerçekleştiremediği noktaya getirdiler. Şimdi polis, revizyonist işgalin TÖB-DER'i getirdiği durumu ağzı kulaklarında seyrediyor. Öğretmen tabanına bundan büyük ihanet olamaz. 


"Birlik Dayanışma" çetesinin kendini temize çıkarmak için sarıldığı bir diğer yalan da şudur: "TÖB-DER' in şu veya bu parti tarafından kullanılmasına izin vermeyeceğiz ". Peki "Yaşasın UDC" sloganlarınız ne oluyor? UDC'nin Brejnev'in sadık uşağı İ.Bilen'in talimatıyla sahneye konduğunu Türkiye'de bilmeyen kalmadı. 
Doğu Almanya'daki "Bizim Radyo"nun yayınları UDC reklamıyla doludur. İ.Bilen ağzını UDC diye açıp UDC diye kapatmaktadır. Revizyonist "Birlik Dayanışma" cılar, öğretmenleri kimin hesabına kullanacaklarını, "öğretmenleri Ulusal Demokratik Cephenin Demokrasi ve Dayanışma Komitelerinde örgütlemek için çalışıyorduk" diye söyleyerek açıklıyorlar. TÖB-DER'de ki Rus Beşinci Kolu, bu çabalarında DİSK'teki şeflerininin akibetinden kurtulamayacaklardır. 


Öğretmen kitlesi, gözleri sosyal-emperyalistlere hiznetten başka birşey görmeyen ve TÖB-DER'i parçalanmanın eşiğine getiren bu haydutlardan hesap soracaktır. 


Üniversite , lise ve ortaokullara karşı faşist 


Maceracılık , öğrenim özgürlüğü ve can güvenliği mücadelesini baltalıyor 


öğ- 
.renci Muharrem Özdemir'i otobüs durağından kaçırıp işkence ettikten sonra, kurşuna dizdiler. Diğer Kıbrıslı öğrenciyi ise ağır yaraladılar. 


Bügün öğrenci gençliğin mücadelesi “Öğrenim Özgürlüğü ve Can Güvenliği” talebi etrafında sürüyor. 
Faşistler barınabildikleri okullarda, gençlik üzerinde rör estirmeye çalışarak, öğrenim özgürlüğünü engeliyorlar. Gençliğin can güvenliğini yok ediyorlar. Bir varlık gösteremedikleri okullarda ise dışardan gelerek saldırıyorlar. 


Geçtiğimiz: haftalarda üniversite ve yüksek okul öğrencilerinden lise ve ortaokul öğrencilerine kadar, gençliğin çok geniş bir kesimi faşist saldırılara maruz kaldı, birçok öğrenci yaralandı, üç öğrenci komando- 


İSTANBUL 
DEVRİMCİ LİSELİLER BİRLİĞİ 
BAŞKANIYLA GÖRÜŞME 


İstanbul Devrimci Liseliler Birliği geçtiğimiz günlerde kuruldu. Demek Başkanı Güzin Kasapoğlu, derneğin kuruluşu hakxkxında dergimize şunları söyledi: 


“Bugün revizyonistlerin ve maceracıların izle diği siyaset gençliği bölmekte ve mücadeleden uzaklaşmasına yol açmaktadır.Bu durum ,faşistlerin gençliği tarafsızlaştırma siyasetiyle birleşerek büyük zarar vermektedir. Maceracıların siyaseti faşistlerin ekmeğine yağ sürmektedir. DLB, dağ+ nık olan gençliği birleştirmek, liseli gençliğin öğrenim özgürlüğü, can güvenliği talebi doğrultusundaki mücadelesine önderlik etmek için kurulmuştur.” 


"DLB, gençliğin can güvenliği, öğrenim özgür: lüğü talebi doğrultusunda faşizme karşı mücadele edecektir. Maceracılıdğa karşı doğru eylem çizgi: sini savunacak, revizyonizme karşı ideolojik mücadele verecektir. DLB, iki süper devlete karşı milli bağımsızlık bayraklarını yükseltecek ve liseli gençliğin birliğini savunacaktır. İstanbul liseli gençliğini kendi kitle örgütü olan DLB'de birleşmeye çağırıyoruz." 


İstanbul DLB'nin adresi şöyledir: Serasker cad. Ziya Bey Sokak, No:1-12 Kadiköy 


lar tarafından katledildi. MHP'li faşistler Kıbrıslı 


MHP'li komandolar okullara saldırırken tamamen polisin desteğine dayanıyorlar, bazı okullarda ise saldr rıyı bizzat nolis yönetiyor. 

Vefa Lisesindexi polis baskıları, başta öğrenciler ve veliler olmak üzere bütün halkın büyük tepkisiyle karşılandı. Yine ODTÜ'ye eski rektör Hasan Tan tara- 


TRABZON'DA 
DEVRİMCİ GENÇLİK BİRLİĞİ 
(DGB) KURULDU 


Trabzon'da DEVRİMCİ GENÇLİK BİRLİĞİ 
(DGB) kuruldu. Demek adına basına bir ¿çıklama'yapan Başkan Özgür Aydın Kıroğlu, öğrenci kimliği olan her öğrencinin ölmek ya da yaralanmak korkusu olmadan özgürce eğitim yapa- 
»ilmesi için mücadele edeceklerini söyledi. Bu mücadelede en geniş gençlik kitlesini birleştir. 
menin zorunlu olduğunu belirten Kıroğlu şöyle dedi: 


“Amacımız, tüm Türkiye de olduğu gibi, 'Trabzon'da da öğretim kurumlarında özgürce ve demokratik bir ortam içinde eğitim yapılmasıdır. Öğrenci olan herkes serbestçe okula girebilmeli, okullardaki polis ve jandarma baskısı kaldırılmalıdır. Çeşitli eğitim kurumlarındaki işgaller yine en geniş gençlik kitlesinin de katlmasıyla, gençliğin gücüyle sona erdirilmelidir. İsteyen her öğrenci yurtlara alınmalı, hiç bir öğrenci sudan bahanelerle yurtlardan atilmamalıdır. " 


i Knoğlu, bütün Trabzon gençliğini, razon'da kurulan DGB çatısı altında birleşmeye ve mücadeleye çağırdı. 


Trabzon DGB'nin adresi şöyledir : 
Çarşı mahallesi, Kahyaoğlu Hamam sok. 


No 1/1-D TRABZON | 


fından yerleştirilen komandoların öğrencilere ateş açması herkesin nefretini topladı. ODTÜ Öğrenci Temsilciliği komandoların atılmasını ve ılasan Tan tarafından atılan seksen bir işçinin geri alınmasını talep eden bir bildiri yayınıadı. 


Çeşitli liselerden: bize mektup yazan öğrenciler, o- 
“kullarına yönelen saldırıları ve buna karşı nasıl mücadele ettiklerini anlatıyorlar. İzmir'in Karabağlar Lisesinden yazan bir öğrenci şöyle diyor: 


“Dışardan gelen bu halk düşmanları, okul çıkışında yurtsever öğrencileri tek tek kıstırıp dövüyorlar. Son günlerde bunlar iyice azıtarak devrimcilerin gittiği bir kahveyi bastılar. Bu saldırganlar, İzmir'in birçok okulunda bu havayı estirmeye çalışıyorlar. 3iz, öğrenci kimliği olan herkesin ölmek ya da yaralanmak korkusu olmauan okuluna gidebilmesini istiyoruz. " 

Ankara Gülveren Lisesi öğrencileri ise, dışardan ge len fasistlerin saldırılarına velileriyle birlik olarak karşı koyduklarını anlatıyorlar. Bize mektup yazan Gülveren Lisesi öğrencileri, faşistlerin saldırısından sonra polisin, öğrencileri ve velileri karakola götürmek istediğini ancak, karşılaştığı direniş sonucu bunu gerçekleştiremediğini söylüyorlar. Ankara Yapı Sanat Lisesi öğrencileri ise, bir öğrencinin faşistler tarafından b çaklandığını, öğretmenlerin bu saldırıyı önceden polise bildirmelerine rağmen hiç pir tedbir almmadığını yazıyorlar. Öğrenciler mektuplarında şöyle diyorlar: 

“Aynı saatlerde faşistler, öğretmen Abdullah Ünlüsoy'un yardımıyla bir kız öğrenciye saldırdılar. Faşistler son günlerde özellikle Beşevler bölgesinde saldırılarını yoğunlaştırıyorlar. " 


Bu faşist saldırılar karşısında gençlik birleşmek ve mücadele etmek istiyor. Aina maceracılık gençliği bölmekte, insiyatifini yok etmekte ve faşist saldırılara açık bir hale getirmektedir. Dergimize mektup yazan birçok öğrenci, maceracı siyasetin okullarındaki mücadeleyi nasıl baltaladığım anlatmaktadır. Maceracılar ve Üçlü 3lok, bir yandan provokasyona açık eylem çizgileriyle gençlik mücadelesini baltalarken, bir yandan da teslimiyetçiliğin yayılmasına hizmet etmektedirler. Okullarındaki faşist saldırıyı anlatan Vefa Lisesi öğrencileri şöyle diyorlar: 

“Bunun Yanında kitleyi koyun sürüsü gibi gören maceracılar ve oportünisller, kitleye dayanmamakta ve güvenmemektedirler. Bunlar, mücadele eden devrimciler üzerinde de baskı kurmak istemektedirler, Yedi öğretmenin sürgün edilmesi üzerine maceracı siyaseti !/ savunanlar, okula, girilmesine karar verdiler. Bunu 

fırsat bilen faşistler de okula girdiler. 


saldırılar 


ALMANYA'DA 
"TÜRKİYE 


ÖĞRETMENLER 
BİRLİĞİ i 


KURULDU 


Almanya'nın Kuzey Ren bölgesinde çalışan Türkiyeli Garatnanler. "Türkiye Öğretmenler Birliği" adıyla bir federasyon kurdular. Federasyonun kuruluşu için yapılan Genel Kurul, 
70 civarında delegenin katılmasıyla Almanya - 
nın Dortmund kentinde yapıldı. Federasyon, yurt dışında çalışan öğretmenlerimizin aralarındaki birlik ve dayanışmayı pekiştirmeyi, eğitim ve öğretim sorunlarını kendi güçlerine dayanarak çözmeyi amaçlıyor. 

Başkanlık Divanı seçimlerini kitlenin birbirini tanımamasından yararlanarak kazanan revizyonistler, toplantıyı sonu gelmez usul tartışmalarıyla amacından saptırmak istediler. Kitleyi etkileri altına alamayınca bıktırıp dağıtmak için bin dereden su getirdiler. Bu da olmayınca örgütün kurulamayacağı tehdidini savurdular. 
Ne var ki, bütün bunlar delegelerin büyük çagunluğu tarafından görüldü ve mahkum edildi. 

z alan arkadaşlarımız, bunların bölücülüğünü teşhir etti, Divanın kitleye ters düştüğünü belirtti ve derhal çekilmelerini istediler, Revizyonistler Divanı bırakarak selameti kaçmakta buldular. 

Bu sonucun alınmasında, tüm yurtsever ve devrimcilerin bir dayanışma cephesinde birleşmeleri tayin edici oldu. 

Kongrede seçilen ilk Yönetim Kurulu devrimcilerden oluştu. 


Daha sonra Vefa Lisesi öğrencileri, faşistlerin ve polisin saldırısına uğradılar. İstanbul'un birçok lisesinde de öğrenciler bu. saldırıları protesto etmek için voykotlar düzenlediler. 3v boykotlar sırasında macevacılar ve İçlü Blokun taraftarları her zamanki tavırlarıyla, öğrencilerin durumlarını ve taleplerini hiç hesaba katmadan hareket ettiler. Suadiye Lisesinde! 
yazan DLB'liler, maceracıların kitleye - dayanmaya 


poykotları eleştiren devrimcilere küfrettiklerini velirtiyorlar. Suadiye Lisesi öğrencileri şunları söylüyorlar 


“Maceracıların bu hareketi üzerine öğrenciler toplantı salonunu terkettiler. waceracılar öğrencileri dişarı çıkardılar. Bu sırada faşistler silahlı saldırıya geçtiler. Maceracıların önderleri kisa sürede ortadan kayboldular. Onlar, ancak devrimciler kitleyi yeniden toparlayınca ortaya çıxabildiler. Faşistlerin ikinci saldırısı karşısında ise kitle dağılmadı ve direndi. Bu boykotte kitleye güvenmenin ne kadar önemli olduğunu gördük. 
Maceracılar da nasıl mücadele kaçkını olduklarını gö terdiler." 

İstanbul Motor Meslek Lisesindejse Kurtuluşcular vel ilslkm Yoluculari aynı şekilde kitlenin haberi bile olmadan, boykot yapmaya çalıştılar. İstanbul Fenerbah çe Lisesi ve Aryamehr Lisesi öğrencileri de maceracıla rin ve üçlü Blokun kendi okullarında da aynı şekild voykotlar başlatmak istediklerini yazıyorlar. Aryameli Lisesinden DL3'liler şunları anlatıyorlar : 


“Okul dışından gelen maceracılar, 'Ne Ameri«a Ne Rusya Bağımsız Türkiye' sloganını atmamız üzerine bize saldırdılar. Derslerin devam etmesini öneren bir arkadaşımızı tehdit ettiler. Polisin okula gelmesi üzerine de, en önde bu maceracılar kaçtılar, " 


Adana Karşıyaka Lisesinden öğrenciler ise şunlar yazıyorlar: 

“Macsracılar, faşistlerle düello mantığı içinde nareket ediyor, kan davası güdüyorlar. Onların bu tutumu okuldaki öğrencileri devrimcilerden soğutmakta ve tarafsızlaştırmaktadır. Polisin okuldan çekilmesi ve ida 


renin baskılarının son bulması için maceracılık geniş gençlik kitlesi içinde mahkum edilmeli ve en geniş birlik sağlanmalıdır. ” 


HERKESE AÇIK 
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ASKERİ 

MAHKEMELER 
BASINI 
YARGILAYAMAZ 


KLASSENKAMPE 


dersisi yazı kurulunun 


devlet ve hükümet yetkililerine telgrafı 


Avusturyalı Komünistlerin yayın organı Klassenkampf dergisi Cumhurbaş kanına, Başbakana, Milli Savunma Bakanlığına, Genel Kurmay 
Baş kanlığına, Kara Kuvvetleri Komutanlığına ve 3.Kolordu Askeri 
Mahkeme Başkanlığına AYDINLIK ve HALKIN SESİ yazı işleri müdürlerinin tutu klanmasıyla ilgili olarak birer telgraf göndermiştir. Telgraftaşöyle denmektedir: 

“AYDINLIK ve HALKIN SESİ dergilerinin Sorumlu Yazı İşleri wlüdürleri Doğan Yurdakul ve Mus tafa Tütüncübaşı'nın Askeri Mah: kemelerce kanunsuz bir şekilde tutuklanmalarını, Avusturya Komü nist Birliği Merkez Organı “Klassenkampf" dergisi adına şiddetle protesto ediyorum. Bu iki yazı işleri müdürünün tutuklanması tamamen yasa dışıdır, Askeri Mahkemelerir olağanistü mahkemeler olarak çalışmasının bir devamıdır. Biz bu kanunsuz girişimi Avusturya kamu: 
oyu önünde de yargılıyoruz. 

"Klassenkampf Yazı Kutulu adr na sizden M Tütünübaşı ve D. Yur. 
dakulun derhal serbest bırakılmala rını ve kendilerinin hiç bir şekilde Askeri Mahkemelerce takibata uğramamalarını talep ediyorum. 

Klassenkampf Yazı Kurulu adıns 

” W.Kleinert" 


Brüksel 
Hir Üniversitesinden 
Prof. Pierre Mertens 


Belçika'nın Brüksel Hür Ü niversitesi Sosyal Bilimler Fakültesi öğretim üyesi ve yazar Prof. Pierre ål ertensşu demeci vermiştir: 

"Türkiye'de insan ve basın haklarına karşı işlenen bu suçlar yeni değidir. Tarihsel olgularla açıklayabileceğimiz nedenlerden . dolayı, 
Batı Avrupa çoğu zaman Türkiye deki baskılara karşı tavır almamıştır. Yunanistan'da faşist albaylar cuntası iktidardayken , Belçika'daki bütün demokratlar nasıl bir rejimle karşı karşıya bulundu klarmın bilincindeydiler. Türkiye'de ise, faşizm parlamenter bir kisve arkasına saklanabildiği için Avrupa kamuoyu çok daha yumuşak bir tavır aldı; 

“Doğan Yurdakul ve Mustafa Tütüncübaşı'nın tutuklanması, Türkiye'de insan haklarına ve basın özgürlüğüne karşı uygulanan baskıla» 
rın en somut ve en yeni örneğidir. 
Bu olaydan yararlanarak, bütün de mokratların dikkatini Türkiye'de 

olanlara çekmek gerekir kanısındayım. 

"Diğer taraftan dersiniz bildiğim kadarıyla, Türkiye'nin Kıbrıs'a karş! yapmıs olduğu saldırıya ilk 
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Dünya Yazarlar Birliği yöneticisi 


INGEBORG DREWITZ 


Dünya Yazarlar Birliği (PEN) Federal Afmanya Cumhuriyeti Başkanlığı üyesi, Alman Yazarlar Birliği Başkan Yardımcısı, Matbad” ve Kağıt Sendikası yöneticisi Bayan İngeborg Drewitz, Cumhurbaş- i kanı Korutürk'e bir telgraf çekmiştir. Telgrafta şöyle denmektedir: “Ekselanslarınız, çok sayın Bay Korutürk, "Sizden, Askeri Mahkemenin kararı üzerine tutuklanan AYDIN-LIK ve HALKIN SESİ'nin Sorumlu Yazı İşleri Müdürleri gazeteci Doğan Yuri ve Mustafa lee serbest bırakılması 
| 
< 
: 


“ bulunuyoruz. z 


“Aynı zamanda, iddia edöen bu fi illerin sivil mahkemeler yerine “Askeri Mahkemeler tarafından yargilanacağını öğrendik. Bu va “Türk Ceza Kanununa ve Türkiye Anayaşasına aykırıdır. 

“Diğer taraftan Belçika İnsan Hakları Örgütü olara 


“masının insan hak ve özgürlüklerini garanti altına alan özellikle ve 
10. maddelerine: aykırı olduğunu ml yarar. görüyoruz. 3 


"Bu iki gazetecinin 


istegine göstereceğiniz dikkate çok teşekkür eder, eki 


rina nie ARESE sunariz 


; edilen fikir aiioa delay yek AÇ hayretle mi 


karşı çıkan organ olmuştur. Bu durumun AYDINLIK ve HALKIN SE- 
Sİ üzerindeki baskıları daha da yo- 


gunlaştırdığından kuşkum yok. 
Doğan Yurdakul ve Mustafa Tütüncübaşı'nın derhal tahliye edilerek, Türkiye'deki basın suçlarına sivil mahkemelerin bakmalarını talep ediyorum." 


Brüksel 

Wir Üniversitesinden ööretim üyesi 

Mateo Maluf 


Brüksel Hür Üniversitesi Sosyal 
İktisat Kürsüsünde öğretim görevlisi Mateo Alaluf da şunları söylemiştir: 


Hü- eyin Karanlik”ın Kaçırılması Üzerine 


in 


"AYDINLIK dergisinin Yazı İşleri Müdürü Doğan Yurdakul ve 
HALKIN SESİ dergisi Sorumlu 
Yazı İşleri Müdürü Mustafa Tütüncübaşı'nın tutuklanmasını protesto ederim. Basın sıçlarınn Askeri 
Mahkemeler tarafından yargılanmasına kesinlikle karşıyım. Tutuklu i gazetecilerle dayanışma içinde olmanın gerektiğine inanıyor, bu gazetecilerin ve Türkiye basının özgürlüğüne kavuşması gerektiğini bens tiyorum. " 


Diğer taraftan Almanya'nın çeşitli şehirlerinden 269 yabancı ve Türkiyeli, Bilecik Bozüyük'ten on altı yurttaş, Adana Osmaniye'den elli altı kişi, gönderdikleri mizalarla yazı işleri müdürlerinin tutuklanmasını protesto ediyorlar. 


BUNDAN SONRAKİ TERTİPLERİN SORUMLUSU POLİS OLACAKTIR 


4 Aralık Pazar günü, Mehmet ve Mustafa Öncül adlı 
saldırganlar, şantaj yoluyla para sızdırmak için, dergimiz bürosuna geldiler. Bu kişiler kendilerine karşı koyan Hüseyin Karanlık arkadaşı silah zoruyla kaçır- 


dilar. Daha sonra polis, olaydan dergimizi karalamak. 


için yararlanmaya çalıştı. Bu tertip, Mehmet Öncül'ün yakalanması ve arkadaşımızın durumu açıklamasıyla boşa çıktı. Saldırganlar hapis cezasına çarptırılma- 


mak için MİT'le işbirliği yapacaklarını açık açık söylemişlerdir. 

Öte yandan Mehmet ve Mustafa Öncül- bundan. 
önce de sağda solda dergimizi basacakları, toplantlarda bomba atacakları gibi tehditler savurmuşlardı. Bu kişiler polisin aleti olmaya hazır olduklarını birçok defa göstermişlerdir. Burada şu noktayı açıkça tespit ediyoruz: Bundan sonra bu kişilerin het davranıının sorumlusu polis olacaktır. | 
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. Sovyet sosyal-emperyalistleri Mısır Devlet Başkanı Enver Sedat 'ın İsrail ziyareti üzerine kopardıkları yaygarayı gittikçe artırmaktadırlar. Son olarak Enver Sedat'ı "emperyalist çevrelerin müziğiyle danseden kişi” etmişlerdir. Gözlerini Moskova daki otköstra şefinin değneğinden ayırmayan Rus Beşinci Kolu da şamatasıyla ortalığı inletmektedir. Sahte TKP'nin “Bizim Radyo"su ve Politika gazetesi başta olmak üzere revizyonist yayın organları Sedat'a küfreden demeç, koruşma ve yazılarla dolup taşmaktadır. 
Arap ve Filistin halklarını ancak Sedat ' ım ziyaretinden sonra hatırlayan bir kısım yazar dá revizyonisi koroya katılmaktadır. Üçlü Blok ise bilinen yerin- de, yani Brejnev 'in yanındadır. Blokun şefleri "slogan bastırma” daki bütün ustalıklarını kullanarak “hain, hain” diye tempo tutmaktadırlar. 

İhsan Sabri Çağlayangil în Mısır gezisi aynı ittifakın bir kere daha gözler önüne serilmesine yol açtı Politika gazetesinin Rusva'nın kurdurduğu sahte Barış Derneğinin . Başkanı Dikerdem ' 
in ve Üçlü Oportünist Blokun bu konudaki yorumları kelimesi kelimesine aynıdır "Mısır ziyareti...MC hükümetinin .. ABD emperyalizminin dimen 


suyunda ilerlediğini, Amerikanın diş. 


politikasının sadık takipçisi olduğunu göstermektedir." (H Birliği sayı 23; Politika, 3.12.1977: M Dikerdem, Cumhuriyet, 7. 12. 1977) 
Çağlayangil'in Mısır gezisine MHP 
Senel Raşkanı Türkeş de aynen re- 


HALKIN SESİ 


ilan 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vizyonistlerin gerekçesiyle karşı çıktı. 

Brejnev ve adamlarından başlayalum. Bunlar ne zamandan beri Arap ve Filistin halklarının dostudurlar? Şimdi Sedat'a "hain" diye bağırma hakkını nereden almaktadırlar? 1973 teki Arap-İsrail savaşırda Mısır'a silah ambargosı uygulayarak. Arap halklarının aklı davasını arkadan hançerleyenler 
Yeni Çarlar değil miydi? Rusya'dan 
Yahüdi yollayarak İsrail'i yillarca nitelikli insan gücüyle destekleyen Brejnev değil mi? Birakalhım dünü, bugüne gelelim: Şimdi Rusya Orta Doğu sorunun- da neyi savunmaktad? Rusva'nın bu konuda önerdiği ve Arap ve Filistin halklarına zorla kabul ettirmeye çalıştığı plan, Amerikan emperyalistlerinin planından da beterdir. Brejnev 'in adıyla anılan bu emperyalist planda neler yok? Bu plana göre Rusya, 1976 sınırları içinde kalan toprakların İsrail'e br rakılmasını; gayri meşru İsrail devleti- nin Araplar tarafından tanmmasmı; İsrail in sınır güvenliğinin garanti edilm esini ; Filistinlilerin küçük bir devlete razı olarak topraklarının bütününü kurtarmaktan vazgeçmelerini: İsrail ve 
Arap sınırında silahtan arınmış bölgeler kurulmasını ve bölgedeki ülkelerin "bağmsızlık ve toprak bütünlüğünü" Amerikân emiperyalistleriyle birlikte kendisinin “güvence” altına almasını istiyor. Yani Brejnevlerin istediği Orta Doğuya burunlarını tam anlamıyla sokmaktan, hegemonya kurmaktan 


başka birşey değildir. Hem bütün bu emperyalist planları uygulamava çalı- 


FURT Tel 4961 72 


e Genad Dagitim: TUR-DA Hamam sok. no4 Cagaloylu-İsT # TÜR-.DA , Menekşe sok. no:l6 Kızılay-ANKARA e TUR-DA, 
847 sok. Birlik han. no:34/9 Konak-İZMİR e TUR-DA ,Cemal 
Gürsel cad. Zeki İşhanı no43 ADANA e EYLEM KİTABEVİ, Suakar Pasajı kat.3 DİYARBAKIR e YILDIZ KİTABFVİ Eyüboğlu cad, Ugur Pasajı GAZİANTEP e Yurtdışı Dagıtım: ORİENT VERLAG, Wittelsbacherallee 135 D-6000 FRANK- 


şacaksınız, hem de "Filistin ve Arap halkalarının dostu”. pozuna gireceksiniz! Hem Arap halklarının işgal edilmiş topraklarını kurtarmalarını önlemeye çalışacaksınız, hem de"emperyalist çevrelerin müziği" yaygarası yapacaksınız! Hem Filistin halkının kendi devletini kurma hakkına karşı çıkacaksınız, hem de "hain Sedat” yaygarasıyla kendinizi gizleyeceksiniz! Arap ve Filistin halklarının yeminli düşmanları, emperyalist yüzlerini gizlemek için, Sedat'in yarattığı fırsattan yararlanmak istiyorlar. 

Brejnev ve uşakları bütün umutları: 
nı Arap ve Filistin cephesindeki parçalanmalara bağlamışlardır ve sürekli olarak çatlakları derinlestirmeve çalşmaktadırlar, Sedat'ın ziyareti üzerine koparılân yaygaranın: biricik anlamı budur. 

Revizyonistlerin şamata kervanma katılıp Mısır'a saldırmayı "anti-emperyalizm" diye yututrmaya çalışan bir kısım yazara gelince... Onlar, Arap ülkelerinin emperyalizme karşı aldıkları ber olumlu tutumu karalamalavyla tanınmışlardır. Petrol ambargosı mu sözkonusudur, bunlar Arap ülkelerinin karşısında ve siper devlellerin yatındadırlar. İsam Ülkeleri Konferansı mı toplanmıştır, hemen kaleme sarılıp "hacı fışfış " lardan sözetme- ye başlarlar. "Laiklik" adma İslam ülkelerinin birliğine karşı çıkarlar. Arapların giyinişiyle alay ederler, bu konu- daki tutumlarını ırkçılığa kadar götürdükleri bilinmektedir. Enver Sedat'ın Ziyareti üzerine birdenbire Arap ve Filistin davasının dostu kesilmelerinin sebebi nedir? Aslında şimdiki tutumları eski tutumlarının devamıdır. Sedat'ın ziyaretiyle kaşıklarına bir parça zağ konmuştur ve bunu bir an önce Rusya 


| © nin ekmeğine sirmek için acele etmek- 


tedirler. Rusya'yı ikbal kapısı olarak seçmişlerdir. Arap ülkelerinin birliğini yıkmaya çalışan her davranışın iki siper devlete, bugün özellikle Rusya ya yaradığını görmektedirler. 

Türkeş ne Zamandan beri Arap ve 
Filistin halklarının dostudur? O da birdenbire celallenmiş ve mücadeleye girişmiştir. Sadece şu kadarı yeter: Türkiye gayrrneşru İsrail devletini tanıyor mu, tanımıyor mu? Tanıyor ve onunla iyi ilişkiler geliştirmeye de çalışıyor. Faşistler Amerikan emperyalistlerinin Orta Doğu'daki çıkarlarına uygun olara', şimdiye kadar daima 
Arap ve Filistin halklarının haklı davasına karşı çıkmışlardır. FKÖ temsilcisini Ankara'da tutuklatıp işkenceye yatırmularının üzerinden de çok peçmemiştir, Türkeşler de Sedat'ın İsrail ziyaretini Arap ülkelerinin birliğini baltalamak için bir fırsat olarak görmektedirler. Türkeşlerin tutumu sosyalemperyalistlerin tutumuyla paralellik göstermektedir ve şüphesiz Ras- ya'ya kapıları açma siyasetinin de bir wereğidir. 


üçlü Oportünist Blokun şefleri de Üç Dünya Teorisini açıkça reddedeli beri Brejnevin borusu nu  dahz. 
bir pervasız öttürüyorlar. Toplarının namlusu Üçüncü Dünya” Ülkelerine, halklara ve devrime çevrilmiştir. Her meselede otomatik olarak ateş etmektedir. 


Arap ve Filistin halkları bütün bölücü çabaları er geç yenilgiye uğratacak, birliklerini sağlamlaştırarak iki siper devlete ve İsrail ırkçılarına karşı zafer kazanacaktır. 


Somali'nin Rusya'ya karşı tutumu ve 
Eron Balcı'nın yorumu 


29 Kasım tarihli Cumhuriyet gazetesinde Sayın 
Ergun salcı'nın “Ogaden Savaşından Çıkan Dersler" başlıklı bir yazısı yayınlandı. Yazıda, Somali' nin sosya-emperyalistleri kovmasından sonra meydana gelen gelişmeler de alınıyor. Yazar, ABD ve Fransa'nın daha önce Somali Ye silah yardımı yapacaklarını söylediklerini, ancak bu vaatlerini tutmadıklarını bdirterek şu yorumu yapıyor: “Somali'nin Batılı ülkelerin silah yardımı vaatlerine kanarak Moskova ile bağlarını kopartması, herhal- de kendi açısından hatalı olmuştur." Ergun Balcı buradan şöyle bir gehellemeye gidiyor: "Küçük bir ülkenin yazgısını ilgüendiren hayati bir kararı hangi kampta olursa olsun, büyük bir devletin vaatleri ne dayanarak alması kendisini hiç dehoş olmayan durumlara sokabilir.” Sonuç olarak yazarın çıkardığı ders şudur: Küçük ülkeler kötü duruma düşmemek için, silah bakımından bağlı bulundukları siper devletlerle ilişkilerini kesmemeli; en iyisi de silahlanmalarını birden fazla ülkeye dayandırmalı dırlar. 

Ergun Balcı'yı bu sonuçları çıkarmaya götüren nedir? Bu sorunun cevabı; olayda taraf olan püçlerden sadece siper devletleri görmesinde, siper devletlerin her şeye kadir olduğu anlayışında yatmaktadır. Üçüncü Dünya ülkelerinin gücü ve giderek gelişen birliği hiç hesaba katlmamaktadır. 
Üçüncü Dünya ülkelerini bir Siper devletin kucağından diğerinin kucağına savrulmak zorunda olan zavalldar olarak görmek dbette hatalıdır. 

Siper devletlere karşı bağımsızlıklarını savunan, yeni bir ekonomik düzen için mücadele eden ülkeler yapayalnız mı kalmaktadırlar? Düny aya baktığımız zaman gördüğümüz manzara gerçekten bu mudur? Bu ülkeler kendi öz kaynaklarına, kendi güçlerine dayanarak ve diğer Üçüncü Dünya ülkele ri de birliklerini sağlamlaştırarak ayakları üzerinde duramazlar mı? 

Dünyadaki bütün gelişmeler bu sorulara olumlu cevap vermektedir. Siper devletler ise gerçekleri örtbas etmeye ve bu gelişmeye karşı koymaya çalışmaktadırlar. Niyetler ne kadar iyi olursa olsun, Üçüncü Dünya ülkelerinin gücünü görmeyen anlayışın siper devletleri güçlendireceği açıktır. 
Somut durumda, yani Somali «onusunda ise bu anlayış, dünyanın en azgın sömürücü ve zalimi olan sosyal-emperyalizmi güçlendirir. 

‘Son çeyrek yüzyılda, birbiri peşi sıra sömiirgeciigt ırkçılığı, emperyalizmi altederek bağımsızlığır na kavuşan yüze yakın Afrika, Asya ve Latin Amerika ülkesi ; üç yd önce ABD emperyalistlerini dize getiren Vietnam, Kamboçya ve Laos halkları; çeşitli siyasi ve ekonomik örgütlerde birleşerek siper devletlerin sömürü ve hegemony asına karşı mücadele eden üçüncü Dünya ülkeleri; halen emperyalizme ve ırkçılığa karşı ede silah savaşan Filistin, Zimbabve, Azanya, Namibya, Tayland, Birmanya, Malezya halkları. . Gözümüzü siper devletleri mutlaka altedecek olan bu muazzam güce çevirmemiz daha doğru olmaz mı? Dünyada ilk milli kurtuluş devrimini zafere ulaştıran bir halkın evlatları olarak almamız gerekeh tutum ebette budur. Mustafa Kemal bundan 50 yil önce "Mazlum milletler bir gün zalimleri mahv-u perişan edecek- 


| lerdir” diyordu. wlustafa Kemal, İngilizlere karşı 


mücadele ederken Fransız veya Amerikan silahlar na mı güveniyordu? Amerikan mandasini savunan- 


ları mahkum ettiği zaman, şüphesiz başka bir em- 
: peryaliste dayanmayı hesaplamıy ordu. Halka güve- 


niyordu. 

Somali'nin, Sovyet sosyal-emperyalistlerini kapı dışarı etmesi Yeni Çarlara indirilmiş bir darbe ve Üçüncü Dünyanın yeni bir başarısıdır. Somali'nin tutumu, bütün dünya halkalarının yürekten deste ğini kazanmıştır. 

Sayın Ergun Balcı'nın iddia ettiği gibi Somali yalnız mı kalmıştır? Aksine Mısır'dan Sudan'a, Suudi Arabistan'dan Kuzey ve Güney Yemen'e kadar bütün Kızıldeniz bölgesi ülkeleri Somali 'yi desteklediklerini açıklamıştır. Üçüncü Dünya ülkeleri, syasi ve ekonomik bakımından Somali ile davansmalarını artırdıkları gibi, askeri bakımdan da ona edilerini uzatmışlardır. Bunun en son örneği İrak'tır. Irak, Somali'nitı silah yardımı isteğini kabul etmiş, Sovyetler Birliği'nden gelen bütün baskılara göğüs germiş, Sovyet notasını geri çevirmiş ve Somali'nin yardımına koşınuştur. 

Kapılarını Yeni Çarların uzmanlarına ve Kübalı işgalci askerlerine açanların ise Brejnev'den başka dostu kalmamıştır. 

Dünyayı süper devletlerden ibaret sanmak, onların her şeye muktedir olduğunu düşünmek yanlıştır ve gerçeklere aykırı tahliller yapmamıza yol açar. Evet, siper devletler gerçektir. Ancak Üçüncü Dünya da bir gerçektir. Ve işte tarihin tekerleğini ileri götüren bu Üçüncü Dünyanın büyük gücüdür. 


— ye 


